
OPSTAND IN SOBIBOR

Onmiddellijk werd een grote opsporingsactie op touw gezet waaraan alle
SS'ers en Oekraïners, voorzover nog in leven (twaalf ss-«, zes Oekraïners
waren gedood), deelnamen, aangevuld met haastig aangetrokken krachten
van de Poolse politie en de Poolse gendarmerie. Talrijke gevangenen werden
gevonden en ter plaatse neergeschoten, diegenen die zich in het kamp ver-
borgen hadden, onder hen enkele vrouwen, werden allen ontdekt en dood-
geschoten of levend verbrand. Ook het Sonderkommando werd in zijn geheel
gedood.
Omstreeks driehonderd gevangenen hadden de bossen weten te bereiken.

Velen hunner werden vermoord of verraden door antisemietische elementen
onder de Poolse en Oekraïnse bevolking (Pelhendler werd in april '45 in
bevrijd Polen vermoord - Petcherski bleef in leven), anderen konden zich
bij partisanen-eenheden aansluiten. Van de ca. driehonderd ontsnapten
zagen niet veelmeer dan vijf-en-dertig de dag der bevrijding, onder hen
Selma Wijnberg en Ursula Stem.
SelmaWijnberg had zich samen met Chaïm Engel (dezehad uit het kamp

enig goud meegenomen) negen maanden lang onder grote ontberingen
kunnen schuilhouden in een stal bij een boerderij. Ursula Stem was ontsnapt
samen met een Joods meisje uit Den Haag, Kitty Gokkes', en een Pools-
Joodse vrouw wier man meevocht in een Joodse partisanengroep die door
Michal, een vier-en-twintigjarige jongeman uit Sosnowitz, geleid werd.
Met veelmoeite wisten zij gedrieën die groep te vinden. Maanden volgden
waarin zij Duitse spoorwegen opbliezen maar zich niet alleen tegen de
Duitsers verdedigen moesten, doch ook tegen Poolse partisanengroepen die
hun hun wapens afhandig trachtten temaken. Velen sneuvelden.Kitty Gokkes
kreeg typhus en stierf. 'Eindelijk kwam de bevrijding', vertelde Ursula Stem
enkele jaren geleden in Israël, waar zij nu woont. 'We gingenmet onze
groep naar Wlodawa. Ik ontmoette er SelmaWijnberg en haar verloofde
Chaïm Engel. Het eerste wat we deden was samen teruggaan naar de plaats
waar we zo vreselijk geleden hadden. Er was geen spoor van het kamp meer
te ontdekken."
Alleen de gebouwen van de vroegere houtvesterij stonden er nog, overi-

gens was het gehele terrein waarop zich het Vernichtungslager Sobibor
bevonden had, met boompjes volgeplant; het was of de Endlösung nooit had
plaatsgevonden.

1Kitty (Katharina) Gokkes was in '23 geboren en evenals Selma Wijnberg op
6 april '43 uit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd. 2 I1ana Safran (Ursula
Stern) in M. Novitch: 'Sobibor', p. II6.


