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'Gevangenen en gedeporteerden' hebben wij als titel aan dit deel meegegeven.
Is dan niet een aanzienlijk deel van wat wij 'gevangenen' genoemd hebben,
óók naar Duitsland en elders gedeporteerd en zijn de gedeporteerden niet
óók gevangenen geweest? Natuurlijk. Waarom hebben wij dan die twee
begrippen gebruikt? Het antwoord is niet moeilijk: de twee groepen moeten,
ook terminologisch, duidelijk onderscheiden worden. Bij de militairen, de
gijzelaars en de economische gevangenen van de Duitsers hebben wij
uitsluitend en bij de politieke gevangenen in overwegende mate met mannen
te maken gehad, mannen bovendien die slechts in uitzonderingsgevallen
ouder waren dan zestig jaar - bij de gedeporteerden hebben wij te maken
gehad met een gehele volksgroep: met gezinnen, met families en met leden
van alle leeftijdsgroepen, van zuigelingen tot hoogbejaarden. De militairen,
de gijzelaars en de politieke en economische gevangenen wisten dat hun een
moeilijk lot opgelegd werd omdat zij (de militairen) in het verleden tegen
Duitsland gestreden hadden, althans daartoe bereid waren geweest, of omdat
zij (de gijzelaars) bekend stonden als tegenstanders van het nationaal-socia-
lisme, of omdat zij (de politieke en economische gevangenen) om welke
motieven ook, de belangen van de bezetter geschaad hadden. De gedepor-
teerden daarentegen waren vervolgden geheel buiten eigen toedoen: als
groep hadden zij zich jegens de bezetter niet anders opgesteld dan de over-
weldigende meerderheid van het Nederlandse volk - desondanks werden
zij gedeporteerd.
Heeft, afgezien nu even van de gevallen waarin dat niet geschied is (men

denke bijvoorbeeld aan de Z.g. kindertransporten uit het [udendurchgangslager
Vught begin juni '43), de voor de behandeling der Joden kenmerkende
handhaving van het gezinsverband de deportatie minder moeilijk gemaakt?
Zo zal het door de betrokkenen wel gevoeld zijn, maar wij maken hier twee
opmerkingen bij.
De eerste is dat aan de getrouwde mannen het besef geknaagd moet hebben

dat zij in wezenniet bij machte waren hun gezin te beschermen, en aan de
ouders het niet minder vreselijk besef dat zij het onheil dat over hen kwam,
niet van hun kinderen konden afwenden - een onheil dat zich natuurlijk pas
ten volle geopenbaard heeft na hun aankomst in de Vernichtungslager. En dan
denken wij niet slechts aan de ouders maar ook aan de kinderen in hun
volstrekte afhankelijkheid en aan de ouden van dagen, al of niet grootouders,
die na alles wat het leven hun gebracht had, niet alleen zichzelf maar allen die
hun lief waren, in een afgrond van onvoorstelbare demonie zagen storten.


