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het slot van hoofdstuk 6. De mens, ook de mens in nood, vergelijkt de si-
tuatie waarin hij zich bevindt, met die welke er onmiddellijk aan voorafgaat.
Toen in mei '42, zo vermeldden wij eerder, ca. honderdvijftig Nederlandse
politieke gevangenen uit Buchenwald naar Gross-Rosen getransporteerd wa-
ren, was er 'na een week niemand die', aldus Harthoorn, 'niet op blote knieën
de 400 kilometer terug naar de hel van Buchenwald zou willen kruipen.'
Herinnert de lezer zich nog Etty Hil1esums aangrijpende brief over die ene
nacht welke voorafging aan het Westerbork-transport van 24 augustus '43?
'Wanneer ik zeg: die nacht was ik in de hel, wat druk ik', schreef zij, 'daarmee
nog voor jullie uit? Ik: heb het één keer midden in de nacht hardop tegen
mezelf gezegd, het met een zekere nuchterheid geconstateerd: 'Zo, nu
ben ik dus in de hel.' '
Welke woorden, zo vragen wij ons af, had zij moeten kiezen toen zij

ruim twee weken later, ook in de nacht, in Auschwitz op het perron van
aankomst stond? Welke, toen zij er een van de grote Krematoria binnenge-
voerd werd?


