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Hulp van buiten

In de hoofdstukken die wij aan de verschillende kategorieën gevangenen
gewijd hebben, hebben wij reeds een beeld gegeven van de hulp van buiten
die aan hen is toegevloeid, waarbij wij dan nu vooral denken aan hulp in de
vorm van pakketten met levensmiddelen, sigaretten e.d. Die pakketten
waren van grote betekenis - een wapen tegen de honger, maar veel méér nog:
'zij waren', aldus de door ons in hoofdstuk 4 geciteerde illegale werker Henri
Cappetti, 'het tastbare bewijs dat wij steeds bleven leven in de gedachten
van ons dierbare Nederlandse volk. Zij brachten telkens weer de boodschap:
'Houdt moed! Wij vergeten u niet!' ,

slechts een deel van de gevangenen heeft die pakketten met enige regel-
maat ontvangen.
De krijgsgevangenen ontvingen ze wèl regelmatig: rechtstreeks van het

Nederlandse Rode Kruis en, via het Internationale Rode Kruis, van het
Amerikaanse, het Britse en het Argentijnse Rode Kruis; die Nederlandse
krijgsgevangenen kregen evenwel veel minder pakketten dan de Britse
krijgsgevangenen en, anders dan die Britse, ontvingen zij ook niet de aan-
vullende kleding en het aanvullende schoeisel waaraan zij bitter behoefte
hadden. Zij gingen er 'als een troep landlopers' uitzien; 'ik zie dagelijks',
aldus, begin '45, een van de vertrouwensmannen van de groep uit '43, 'de
bloem van het Nederlandse volk rondlopen in lompen op bijna blote voeten.
Er zijn er die zich schamen te zeggen dat zij Nederlanders zijn.'
Wat de gijzelaars betreft: in Buchenwald en later in de kampen in N oord-

Brabant ontvingen de Indische gijzelaars pakketten zowel van het Neder-
landse als van het Amerikaanse Rode Kruis - de anti-verzet-gijzelaars ont-
vingen die laatste pakketten niet; overigens vloeide aan alle gijzelaars in de
Brabantse kampen velerlei hulp toe uit particuliere kring: van hun gezins-
leden (die de distributiebescheiden der gijzelaars behouden hadden), van
vrienden en andere relaties, van fabrikanten en groothandelaren.
De gevangenen in de gevangenissen in Nederland ontvingen tot begin '43

slechts heel af en toe pakketten, maar nadien verscheen in de meeste gevange-
nissen regelmatig een zuster van het Nederlandse Rode Kruis, mevrouw van
Overeem (de 'Blonde' of de 'Witte Engel'), die, van cel tot cel gaand, pak-
ketten kon uitreiken waarin zich o.m. een aantal gesmeerde en dikbelegde


