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boterhammen bevond. Die regelmatige pakketten waren de gevangenen
even welkom als de incidentele voordien: '0 Rode Kruis, wat een pracht-
instelling l', was de reactie van een der gevangenen in de Cellenbarakken toen
daar met Kerstmis '42 Rode Kruis-pakketten rondgedeeld werden.

Ook voor de gevangenen in de concentratiekampen Amersfoort en Vught
kon mevrouw van Overeem van de lente van '43 af pakketten afgeven.
Voordien kwamen er in Vught evenwel ook al pakketten binnen waarvoor
anderen gezorgd hadden, o.m. mevrouw van Beuningen, een inwoonster
van Vught. Van begin' 43 af mochten gevangenen in Amersfoort, Vught en
Ommen óók pakketten ontvangen van hun gezins- en familieleden; niet al die
personen bezaten daar de middelen voor en wat Vught betrof, sprong, zoals
wij vermeldden, een andere inwoonster van Vught in de bres: mevrouw
Timmenga, die systematisch de adressen verzamelde van gezinnen die niet
in staat waren voor het regelmatig toezenden van pakketten zorg te dragen.
Wat de gevangenen in de concentratiekampen in Duitsland aangaat: vóór

oktober' 42 ontving slechts een enkeling af en toe een pakket, meestal door
zijn vrouw afgezonden, en nadien, toen Himmler goedgekeurd had dat de
gevangenen, behalve de Joden en de Russen (en natuurlijk de 'Nacht-und-
Nebel' -gevangenen die als het ware al gestorven waren), pakketten mochten
ontvangen, kwamen er méér binnen: van familieleden, van enkele particu-
lieren (o.m. van de zich 'Intemationale Rote Kreuz-Schwester' noemende
mevrouw le Cosquino de Bussy uit Amsterdam), soms van het Internationale
Rode Kruis, maar met uitzondering van de geestelijken en predikanten in
Dachau en de vrouwelijke gevangenen in Ravensbrück ontvingen de Neder-
landers die in de concentratiekampen opgesloten zaten, vergeleken met
gevangenen van andere nationaliteit (Polen, Tsjechen, Belgen, Fransen, De-
nen, Noren), opvallend weinig pakketten. Dat was al zo vóór september '44,
maar het werd nadien als gevolg van de in bezet Nederland afgekondigde
Spoorwegstaking nog erger en zulks was des te katastrofaler omdat zich, met
name van begin '45 af, in de overvolle, door epidemieën geteisterde concen-
tratiekampen noodtoestanden ontwikkelden welke men er tevoren niet in
die mate gekend had. 'Wanneer ik', zo citeerden wij in hoofdstuk 5 de
Amsterdamse arts de Clercq Zubli, 'aan het concentratiekamp terugdenk'
(hij bedoelde Sachsenhausen), 'dan zie ik voor mij twee groepen die scherp
tegen elkaar afsteken. De Denen en de Noren in prima conditie, goed
gekleed, wèl doorvoed, en daarnaast wij Hollanders, uitgemergeld en als
bedelaars rondlopend.' Die 'Hollanders' begrepen er niets van: Denen en
Noren ontvingen van de Rode Kruis-organisaties uit de Scandinavische
landen regelmatig pakketten, en nu waren wel de verbindingen met bezet
Nederland kennelijk verbroken, maar waarom zorgde de Nederlandse


