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regering te Londen dan niet voor hulp? In bezet Nederland waren toch de
kamp-‘adressen’ der gevangenen bekend (de kampen waarin zij zaten, hun
kampnummers en de nummers van hun barakken) - waarom waren die
gegevens niet door het Nederlandse Rode Kruis verzameld en doorgegeven
aan het Internationale Rode Kruis dat, met fondsen van de Nederlandse
regering, hetzij eigen pakketten aan Nederlandse gevangenen had kunnen
doen tockomen, hetzij pakketten welke hun regering naar Zwitserland
geexpedieerd had?

Erger nog was de situatie der Joodse gedeporteerden: zij die in Auschwitz
of Majdanek als gevangenen ingeschreven waren, ontvingen, een enkele
uitzondering daargelaten, in het geheel geen pakketten, in Theresienstadt
en Bergen-Belsen kwamen die pakketten maar voor weinigen aan (afge-
zonden door mevrouw Wijsmuller uit Amsterdam) en in laatstgenoemd
kamp arriveerde verder begin 45 slechts één kleine zending : niet uit Genéve,
maar uit Stockholm - er stonden willekeurige namen op. Speciaal aan de
gevangenen in Bergen-Belsen was het ontbreken van hulp een raadsel: zij
zaten in een Austauschlager; dat betekende, zo namen zij aan, dat al hun
namen aan de Britse autoriteiten bekend waren die via de Schutzmacht-
mogendheden de uitwisselings-onderhandelingen met de Duitse regering
voerden: waarom werden hun in Bergen-Belsen dan niet regelmatig pak-
ketten toegezonden?

Maar die Joodse gedeporteerden werden nog door méér vragen gekweld:
waarom werd de spoorlijn uit Westerbork nooit gebombardeerd ? Waarom
werd daar nooit sabotage aan gepleegd? En (vraag bij allen die in Ausch-
witz-Birkenau ‘dag en nacht dat vuur’ zagen): waarom werden de grote
Krematoria nooit gebombardeerd, hetzij door de Russen, hetzij door de
Britten en Amerikanen?

Voor wij nu op de vragen ingaan die wij in het voorafgaande geformuleerd
hebben, lijkt het ons dienstig er aan te herinneren dat er, wat de behandeling
van de gevangenen betrof, slechts twee kategorieén waren ten aanzien van
wie Duitsland de verplichting aanvaard had, hulp van buiten toe te staan:
krijgsgevangenen en civiel-geinterneerden, althans voorzover die laatsten
geen burgers waren van bezette landen. Die eerste verplichting vloeide
voort uit de Conventie van Genéve ('29), de tweede uit de regeling die kort
na het uitbreken van de tweede wereldoorlog door het Internationale Rode
Kruis aan de oorlogvoerende mogendheden voorgesteld en die toen en
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