
HULP V AN BUITEN

later door hen allen, behalve door de Sowjet-Unie en Japan (die zich ook
geen van beide bij de Conventie van Genève aangesloten hadden), aanvaard
was. Van die ten behoeve van de civiel-geïnterneerden getroffen regeling
heeft ca. een kwartmiljoen geïnterneerden geprofiteerd (bijvoorbeeld
Duitse burgers die in Engeland en de Verenigde Staten en Engelse en Arne-
rikaanse die in Duitsland geïnterneerd waren) èn, zoals wij in hoofdstuk 3
vermeldden, óók de 'Indische gijzelaars': de Duitsers hadden goedgevonden
dat dezen, wat de hulp van buiten betrof, niet als burgers van een bezet
land beschouwd zouden worden. Ten opzichte van alle overige gevangenen
stelde Duitsland zich evenwel op het standpunt dat andere regeringen (oorlog-
voerende èn regeringen van 'beschermende mogendheden') alsmede het
Internationale Rode Kruis niets met hen te maken hadden: over die gevan-
genen beschikte Duitsland, en Duitsland alléén. Dat sloot hulp van buiten
niet uit (concentratiekamp-gevangenen, behalve de Joden en Russen onder
hen, mochten immers van eind' 42 af pakketten ontvangen), maar dat die
hulp geboden kon worden, was een Duitse gunst, niet een recht van wie dan
ook.

*

Als wij nu eerst iets schrijven over het beleid ten aanzien van de hulpverle-
ning aan gevangenen van de drie grote oorlogvoerenden met Duitsland,
dan moeten wij vooropstellen dat ten aanzien van de Sowjet-Unie alle
gegevens ontbreken. Wat Engeland en de Verenigde Staten betreft: zij
maakten ten volle gebruik van de Conventie van Genève en van de ten
behoeve van civiel-geïnterneerden getroffen regeling. Aan hun krijgs-
gevangenen en civiel-geïnterneerden stuurden zij met grote regehnaat pak-
ketten met levensmiddelen, met rookartikelen en met versnaperingen en ook
zendingen kleding en schoeisel. Die hulp werd in Engeland door het Britse,
in de Verenigde Staten door het Amerikaanse Rode Kruis georganiseerd.
Er was veel geld voor nodig; voorzover dat niet door contributies en collec-
tes werd opgebracht, werd het door de regeringen verstrekt. Verder gingen
die regeringen tot in '44 niet: zij stelden zich op het standpunt dat hulp-
verlening aan andere kategorieën gevangenen niet verantwoord was omdat
men, als men hun bijvoorbeeld voedsel en medicamenten toezond, niet kon
controleren of die zendingen hun inderdaad zouden bereiken. Zendingen
aan krijgsgevangenen en civiel-geïnterneerden werden geëxpedieerd via het
Internationale Rode Krnis en vertegenwoordigers van die organisatie alsmede


