
'LONDON COMMITTEE'

*

Over het Nederlandse Rode Kruis te Londen (The London Committee of
the Netherlands Red Cross Society) willen wij kort zijn: de organisatie werd
vlak na de meidagen van '40 in Londen opgericht (wij komen in deel o nog
op haar werk terug), en bij die oprichting werd een bekende figuur uit het
Nederlandse en N ederlands- Indische zakenleven, jhr. ir. O. C.A. van Lidth de
Jeude, er voorzitter van. In augustus '42 werd hij minister van oorlog in het
kabinet-Gerbrandy; als voorzitter van het London Committee (wij zullen in
dit hoofdstuk die benaming aanhouden teneinde verwarring met het Neder-
landse Rode Kruis in bezet Nederland te voorkomen) werd hij toen na
enige tijd opgevolgd door mr. B. ph. baron van Harinxma thoe Slooten,
die in mei' 40 Nederlands gezant te Brussel was en in Lissabon omstreeks twee
jaar lang voor de Nederlandse vluchtelingen had moeten zorgen. Harinxma
was een diplomaat; de problemen van de vluchtelingen lagen hem niet. Bijna
twee jaar lang bleef hij voorzitter van het London Committee. Toen hij in de
herfst van '44 zijn vroegere functie te Brussel weer ging uitoefenen, werd zijn
plaats in het London Committee ingenomen door Th. H. de Meester, de N eder-
landse consul-generaal te Londen. De Meester had de handen vol met zijn
dagelijks werk als consul-generaal; hij was een ijverig ambtenaar maar geen
man die veel initiatief ontplooide en het gevolg was dat het London Committee
onder zijn leiding de al onder van Lidth en Harinxma aan de dag getreden
neiging behield, zich te eonformeren aan het beleid van de Engelsen, d.w.z.
aan het beleid van het Engelse Rode Kruis.
Dit London Committee nu werd door de Duitse autoriteiten niet erkend; het

werd gezien als een orgaan van de Nederlandse regering (die, aldus de
Duitsers, 'niet meer bestond') en dat wàs het ook: het ressorteerde onder de
minister van sociale zaken, dr. J. van den Tempel, en kreeg, voorzover het
niet kon putten uit in '40 nieuwopgerichte hulpfondsen als het Queen
Wilhelmina Fund, van de regering de beschikking over de nodige gelden.
Die niet-erkenning door Duitsland betekende dat het London Committee geen
'eigen' pakketten aan Nederlandse gevangenen kon toezenden (Duitsland
weigerde die pakketten te accepteren van het Intemationale Rode Kruis
en bij die weigering moest het Intemationale Rode Kruis zich neerleg-
gen) - het enige wat het London Committee kon doen, en ook deed,
was er zorg voor dragen dat via andere Rode Kruis-organisaties en op
naam van die organisaties pakketten aan Nederlandse krijgsgevangenen en
de 'Indische gijzelaars' toegezonden werden; de namen en kamp-'adres-
sen' van die krijgsgevangenen en gijzelaars werden hetzij via het Inter-
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