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nationale Rode Kruis, hetzij via de Zweedse legatie te Berlijn ontvangen.

*

De Nederlandse belangen werden in Duitsland waargenomen door Zweden,
niet alleen de Nederlandse overigens: ook die van Nieuw-Zeeland, Zuid-Af-
rika en Noorwegen. De Zweedselegatie had daar een aparte afdeling voor ge-
vormd, de Schutzmacht-Abteilung, en aan die afdeling was de Nederlander toe-
gevoegd die wij in dit deel enkele malen hebben genoemd: Adriaan Millenaar.

Millenaar, geboren in 1899, had in '40 de positie van hoofdassistent bij het
bureau van de rijkslandbouwconsulent dat een onderdeel was van de Neder-
landse legatie. Toen de gezant, jhr. mr. H. M. van Haersma de With, in de
meidagen van' 40 met zijn gehele staf Berlijn moest verlaten, was Millenaar
degeen die (met zijn echtgenote en twee jonge kinderen) op verzoek van de
gezant achterbleef. Anderen die daar meer voor in aanmerking kwamen
(Millenaar was maar een ondergeschikt ambtenaar geweest), hadden ge-
weigerd - Millenaar had tenslotte 'ja' gezegd. Hij was een man met veel soci-
aal gevoel die in Nederland en in Berlijn actief geweest was op verenigings-
gebied, en hij voorzag dat talrijke Nederlanders in omstandigheden zouden
komen te verkeren waarin zij behoefte zouden hebben aan steun.
In zijn nieuwe functie bleef Millenaar werken in het gebouw van de

Nederlandse legatie dat deel werd van de Zweedse.' Hij begon met te bevor-
deren dat de mannelijke, in Duitsland woonachtige Nederlanders die op
10 mei '40 geïnterneerd waren, zo spoedig mogelijk vrijgelaten werden.
Daar bleef het niet bij. Er kwamen kwesties waarbij de Nederlandse regering
van Londen uit een beroep deed op de interventie van de Zweedse (bijvoor-
beeld in '40: contact zoeken met de 'Indische gijzelaars' in Buchenwald
en Ravensbrück, in '41: nagaan of van Hamel, de geheime agent die in
oktober' 40 in Duitse handen gevallen en nadien ter dood veroordeeld was,
uitgewisseld kon worden tegen een Duitse agent in Engelse handen) - het
was dan Millenaars taak om, voorzover nodig, de Zweedse gezant en zijn
ambtenaren te stimuleren tot het doen van stappen bij het Auswärtige Amt.
Daarbij kreeg hij uiteraard het meest te maken met de successieve hoofden

1Eind november' 43 werd de Nederlandse legatie bij een Geallieerd bombardement
van Berlijn volledig verwoest; Millenaar zette zijn werk toen vanuit een huis in het
zuid-westen van Berlijn voort, aanvankelijk onder grote materiële moeilijkheden:
een nieuwe bureau-inrichting moest uit Zweden komen en dat vergde enkele maan-
den.
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