ADRIAAN MILLENAAR

van de Schutzmacht-Abteilung. Voor de activiteit van de eerste twee hunner,
Tor Wistrand en Erik de Laval, had hij niets dan lof, speciaal voor de Laval
die er samen met hem in slaagde, door te dringen tot de Nederlandse gijze-
laars in Buchenwald, waarbij de Laval er ‘in het aangezicht van de Gestapo-
bandieten’ (aldus Millenaar?) duidelijk blijk van gaf dat hij aan de zijde der
gijzelaars stond. In de loop van '42 werd de Laval evenwel naar Washington
overgeplaatst. Zweden was toen zwakker komen te staan als beschermende
mogendheid van Nederland. Zolang er namelijk Duitse belangen waren die
in Nederlands-Indié waargenomen moesten worden (dat werd daar door
Zwitserland gedaan), was het 66k een Duits belang, een zekere mate van
Zweedsc interventie ten bate van Nederland te dulden, maar die wederkerig-
heid was verdwenen toen Indié door Japan veroverd was. Het Auswirtige
Amt gaf de Zweedse gezant toen te verstaan dat het er eigenlijk het meeste
voor voelde, de Zweedse Schutzmacht met betrekking tot Nederland niet
langer te erkennen (Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Noorwegen en Belgié
hadden toen die diplomatieke bescherming al verloren) en dat het in elk geval
slechts bereid was, die erkenning voort te zetten indien de Laval een opvolger
kreeg van wie men minder last zou ondervinden.

Die opvolger werd de Zweedse diplomaat graaf Adolf von Rosen en diens
onwil om zich voor Nederlandse aangclegenheden moeite te geven?, was
Millenaar enalleNederlanders die er weet van hadden, een dagelijkse ergernis;
door een van die Nederlanders, de student I. A. M. Schmutzer (wij noemden
hem in ons vorige deel als degeen die samen met Millenaar in de zomer van
’43 Nederlandse studenten hielp, clandestien naar Nederland terug te keren),
werd von Rosen eind 43 beschreven als ‘een enorm luie, energicloze man,
met een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel’.3

1 Getuige A. Millenaar, Eng., dl. VI ¢, p. 169. 2 In hoofdstuk 2 vermeldden wij dat
de tweeduizend Nederlandse beroepsofficieren die in mei '42 opgepakt waren, in de
twee-en-cen-halve maand waarin zij in hun eerste kamp, Langwasser, vertocfden,
slechts één pakket ontvingen, nl. van het Nederlandse Rode Kruis, eind juni.
Vier weken later bezocht von Rosen het kamp. Hij schreef in zijn voor de Neder-
landse regering bestemd verslag dat de officieren al bijna 12 0oo pakketten ontvan-
gen hadden, ‘de meeste van het Nederlandse Rode Kruis, maar ook vele van
particulieren.” (Verslag d.d. 7 aug. 1942, a.v., dl. VI b, p. 125). Het is niet onmoge-
lijk dat inderdaad sommige officicren in Langwasser een pakket van hun familie
ontvangen hebben, maar men moet wel aannemen dat von Rosen medede-
lingen die hem door de Duitse Lagerkommandant gedaan waren, niet eens bij de
Nederlandse kampoudste of bij andere Nederlandse officicren geverificerd heeft.
3 1. A. M. Schmutzer: Rapport voor het Bureau Inlichtingen, 13 dec. 1943, p. 2
(Eng., punten 1 en m, gestenc. bijl. 2).
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