
HULP VAN BUITEN

Korte tijd later, begin' 44, vernam Millenaar dat hijzelf gearresteerd zou
worden, als hij het ooit nog eens waagde, bij de Gestapo-bureaus inlichtingen
in te winnen over Nederlanders - de bezoeken aan die bureaus werden toen
overgenomen door een Zweed die aan de Schutzmacht-Abteilung (waar von
Rosen inmiddels was vervangen) toegevoegd was, Ale W ahlestedt. Voor
zijn werk, evenals voor dat van von Rosens opvolgers 1. Lagergren en
c. Oesterlin, had Millenaar veel waardering.' Pas in juli '44 kon hij het in-
winnen van informaties weer ter hand nemen; Himmler had toen een Zweeds
verzoek ingewilligd om Millenaar niet uit te wijzen. Op dat laatste was door
de Gestapo herhaaldelijk aangedrongen: daar was men Millenaar gaan zien
als een buitengewoon hinderlijke pottekijker. Te bedenken valt dan nog dat
de Gestapo lang niet alles van Millenaars activiteiten afwist.
Een deel van die activiteiten droeg een legaal karakter: de Zweedse Schutz-

macht-Abteilung mocht, met Millenaar op de achtergrond, bezoeken brengen
aan kampen voor Nederlandse krijgsgevangenen en hulp verlenen aan N eder-
landse arbeiders die door de Geallieerde bombardementen in grote moeilijk-
heden geraakt waren, maar Millenaar ging verder: hij trachtte zoveel moge-
lijk door te dringen tot Nederlandse politieke gevangenen in Duitse gevan-
genissen en zij vormden een groep ten aanzien van welke de Gestapo nauwe-
lijks interventie duldde (ten aanzien van Nederlandse Joden, naar wier lot de
Schutzmacht-Abteilung enkele malen informeerde, duldde zij zelfs in het
geheel geen interventie). Wáár die gevangenen zich bevonden, moest Mille-
naar uit Nederland te weten zien te komen; hij kreeg er informaties over
vooral van drie personen: A. J. Th. van der Vlugt, consul-generaal van
Finland in Den Haag, die in die functie een permanent visum bezat om
Berlijn te bezoeken, dr. P. de Gruyter, directeur van de levensmiddelenfirma
P. de Gruyter & Zn. te Den Bosch (de firma bezat in die tijd enkele tientallen
winkels in Berlijn), en de procuratiehouder van deze firma, H. J. A. A. Bek-
kers. Bovendien vernam Millenaar van de zomer van '43 af veel uit studen-
tenkringen : een aantal van die studenten had hij immers geholpen naar N e-
derland teontsnappen. Het Berlijnse kantoor van De Telegraaf had daar mede-
werking bij verleend en ook het hoofd van dat kantoor, de journalist E. J.
Stoffels, kwam soms te weten waar zich Nederlandse gevangenen bevonden.
Van de gevangenen omtrent wie Millenaar inlichtingen kreeg, waren

enkele tientallen in concentratiekampen opgesloten. Hun namen en 'adressen'
gaf hij steeds aan het Internationale Rode Kruis door, vertrouwend dat zij
dan uit Genève pakketten zouden ontvangen, maar hij deed meer. Hij begon

1 In die tijd nam Zweden ook de belangen waar van Mexico en Argentinië en,
nadat Finland met Duitsland gebroken had (zomer '44), ook die van Finland.


