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steeds met hun (èn de Nederlanders die in gevangenissen zaten) IQ Rm toe
te sturen, ook als hij er niet zeker van was dat het hem opgegeven 'adres' juist
was; kreeg hij dan bericht van uitbetaling, dan ging hij voort met het zenden
van geld en soms was hij in staat, er een klein pakketje aan toe te voegen. In
de zomer van '44 deed hij bijvoorbeeld op verzoek van de minister van
buitenlandse zaken mr. E. N. van Kleffens (het verzoek had hem via Stock-
holm bereikt) aan de socialistische leider Koos Vorrink in Sachsenhausen een
blikje tabak toekomen. 'Dat was', vertelde Vorrink later, 'in het kamp zoiets
als baar goud. Daarvoor kon je alles kopen." Vorrink meende overigens,

'dat er in heel Sachsenhausenmisschien twintig mensen zijn geweest die van de
heer Millenaar gehoord hebben. Dat kon de man niet helpen. Hij wist ook niet
meer. Zodra hij adressen wist, stuurde hij wat. Hij mocht een antwoord-brief-
kaart (mee)sturen en daarop plakten wij dan een nieuwadres om een vriend nog
weer de kans te geven wat te krijgen. Dat lukte ook wel ... Wij kregen post-
wissels en die moesten wij keurig aftekenen, maar het geld verdween in de kas
van de SS, daarvan heeft nooit iemand iets gezien."

*
Het Internationale Rode Kruis was, in afwijking eigenlijk van die naam, een
Zwitserse instelling, officieel hetend 'het Internationale Comité van het
Rode Kruis' (Comité International de la Croix Rouge). Niet dat dat comité
een internationale samenstelling had! Het bestond louter uit gezeten Zwitser-
se burgers die door geen enkele andere instantie gekozen ofbenoemd werden:
het comité vulde zich door coöptatie aan. President was tijdens de tweede
wereldoorlog een bekend volkenrechts-deskundige, prof dr. Max Huber.
Hij was geboren in 1874, was vóór de eerste wereldoorlog een twaalftal jaren
hoogleraar geweest in Zürich, had in de jaren '20 deel uitgemaakt van het in
Den Haag gevestigde Permanente Hof van Internationale Justitie en had in
'28, vier-en-vijftig jaar oud, de erefunctie van president van het Internatio-
nale Comité van het Rode Kruis aanvaard. De onder dit comité ressor-
terende organisatie was in september' 39 maar klein: de staf telde toen nog
geen zestig man. Hij breidde zich spoedig uit, want al in de herfst van' 3 9 kreeg
het Internationale Rode Kruis te maken met krijgsgevangenen en civiel-
geïnterneerden. Aan kampen waarin die krijgsgevangenen c.q. civiel-geïnter-
neerden ondergebracht waren, brachten inspecteurs van het Internationale
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