J. W.J. DE VOS VAN STEENWIK

mont, en hij is volgens deze, dic een heel wat actievere figuur was, niet meer
dan ‘eens in de twee maanden’ naar Genéve gereisd waar hij dan ‘een paar
uur’ verbleef! Zo was de situatie van de zomer van '43 af (Flugi was in juli
uit bezet gebied in Zwitserland aangekomen?) — maar dat was juist de periode
waarin het Internationale Rode Kruis pakketten aan concentratiekamp-
gevangenen begon te zenden krachtens de regeling die door het Auswartige
Amt officieel was meegedeeld. Flugi ging met ijver aan de slag. Een moei-
lijkheid daarbij was dat hij wel in Genéve al het werk mocht doen waar-
voor de Vos van Steenwijk de afstand van Montreux (een treinreis van an-
derhalf uur) te groot vond, maar dat de Vos van Steenwijk alle contacten
‘naar boven’ (met het gezantschap te Bern, het London Committee en de

1 Getuige C. H. C. Flugi van Aspermont, a.v., p. 458. 2 Flugi’s familie bezat sinds
dc Middeleeuwen het ereburgerschap van St. Moritz dat in de mannelijke lijn over-
gedragen werd. De toenmalige stamhouder was in 1792 uit Zwitserland naar de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden getrokken waar hij officier geworden
was in het Staatse leger. Hij verwierf tenslotte het Nederlandse staatsburgerschap,
maar toen zijn afstammeling in de directe lijn jhr. C. H. C. Flugi van Aspermont,
een employé van het rijksbureau voor aardolieproducten, zich in 1942 per brief,
eigenlijk zonder er iets van te verwachten, aanmeldde bij de burgemeester van
St. Moritz, kreeg hij prompt voor zich en zijn gezin Zwitserse paspoorten toege-
stuurd. Met achterlating van al zijn bezittingen emigreerde Flugi, zijn gezin mee~
nemend, in juli ’43 naar Zwitserland. Hij smokkelde belangrijke gegevens betref-
fende de dislocatie van aardolievoorraden in Nederland mee (deze werden aan het
Londensc Bureau Inlichtingen doorgegeven), maar had bovendien een opdracht
gekregen van de leiding van het Nederlandse Rode Kruis: deze leiding, in die tijd
vrezend geen geld genoeg te hebben voor het zenden van pakketten aan krijgs-
gevangenen (het lager beroepspersoneel, de reserve-officieren, reserve-onderoffi-
cieren en gewone dicnstplichtigen werden immers opgeroepen, zich voor weg-
voering aan te melden), had enkele Haagse bankiers bereid gevonden, f 500 ooo
aan het Nederlandse Rode Kruis te lenen, maar die bankiers wensten een garantie-
verklaring van het Internationale Rode Kruis; de bedoeling was dat Flugi zich daar
moeite voor zou geven.

Het Internationale R ode Kruis kon hem niet helpen, de Schweizerische Bankverein
was wél bereid, zich garant te stellen voor de terugbetaling, maar eiste op haar
beurt een garantie van de Nederlandse regering: het bedrag kon in ponden in
Londen gedeponeerd worden en behoefde dus niet tijdens de oorlog het blokkade-
gebied binnengevoerd te worden. Die garantie werd door de regering geweigerd
(vooral prof. Gerbrandy meende, aldus een hoofdambtenaar van het Londense
departement van financién, ‘dat men hieraan niet kon beginnen, omdat dit dan
voor de Duitsers aanleiding zou zijn tot het plegen van chantage’) (getuige A. W. R.
Mackay, Eng., dl. VI ¢, p. 555) — gevolg was dat de Haagse bankiers het bedrag
van f 500 000 niet uitbetaalden. Wij nemen intussen aan dat het Nederlandse Rode
Kruis daar geen behoefte meer aan had doordat zoveel minder militairen in krijgs-
gevangenschap afgevoerd waren dan men aanvankelijk aangenomen had.
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