NEDERLANDSE RODE KRUIS

ir. R. A. Verwey, medio juli’41 het voorstel dat het Rode Kruisaan de Wehr-
smacht een ambulance ter beschikking zou stellen voor gebruik aan het Oos-
telijk front. In de vergadering waar Verwey zijn voorstel toelichtte, waren
alle bestuursleden aanwezig, behalve baron van Lynden; slechts twee hunner
steunden Verwecy’s voorstel: Offerhaus en Thoden van Velzen. Ecn week
later lag een bevel van Seyss-Inquart ter tafel: het bestuur moest van zijn
afwijzing terugkomen door aan het Nederlands Vrijwilligerslegioen, dat
inmiddels in oprichting was, ecn ambulance te schenken. Voor dit bevel
zwichtte het bestuur; één bestuurslid slechts weigerde te bukken: de afge-
vaardigde van de Johanniter Orde, ir. F. C. C. baron van Tuyll van Seroos-
kerken van Zuylen. Generaal H. A. Seyffardt, ‘commandant’ van het
Vrijwilligerslegioen, ontmoette, schreef hij later, ‘von Anfang August in Dr.
Offerhaus einen vorziiglichen Mitarbeiter fiir die Zusammenstellung eines Feld-
lazaretts.?

Deze dr. Offerhaus nu werd in mei 42, toen Thoden van Velzen in krijgs-
gevangenschap afgevoerd werd, de nieuwe secretaris-generaal; hij was toen
zeven-en-zestig jaar. Pro-Duits was hij bepaald niet, weél star en autoritair
en dat was niet zonder betekenis want wij moeten Offerhaus zien als de man
die, zeker van dc lente van '42 af, het beleid van het Rode Kruis bepaalde.
Van de ondervoorzitter, baron van Lynden (deze erkende na de oorlog
jegens de Enquétecommissie dat hij ‘niet een man van de grootste energie’
was?), ging weinig uit.

In mei '42, de maand waarin Thoden van Velzen naar Duitsland verdween,
werd de enige zoon van dr. Offerhaus als lid van de OD geéxecuteerd —
Offerhaus stelde zich toen op het standpunt dat hij geen woord meer met
een Duitser wilde wisselen. Menselijk was dat alleszins begrijpelijk maar het
kon niet bevorderlijk zijn voor datgene wat het Rode Kruis in en via con-
tacten met Duitsers voor Nederlandse gevangenen moest trachten te berei-
ken. Wij betwijfelen trouwens of dr. Offerhaus zich aan zijn voornemen
heeft kunnen houden. Wat zijn reactic betrof, had men zich ook kunnen
voorstellen dat hij, na het onherstelbaar verlies dat de bezetter hem had doen
lijden, innerlijk zou hebben besloten, voortaan die bezetter op alle mogelijke
manieren, de slinkse inbegrepen, dwars te zitten. Daar was hij evenwel de
man niet voor: hij wilde ‘correct’ blijven.

In de zomer van ’42, kort nadat Offerhaus Thoden van Velzen opgevolgd
had, kwam het hoofdbestuur van het Rode Kruis voor een nieuw gewetens-
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