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conflict te staan: in juli benoemde Seyss-Inquart de commissaris van de
provincie Utrecht, de NSB' er W. B. Engelbrecht, tot voorzitter! - deze nam
dus de plaats van prinses Juliana in. Wat moest het bestuur doen: aftreden of
zich bij de benoeming van Engelbrecht neerleggen? 'Het zou voor ons', zo
verklaarde dr. Offerhaus later aan de Enquêtecommissie,

'een heel goedkoop succesje zijn geweest, als wij hadden gezegd: 'Die vent komt
er in als NSB'er, wij stappen op.' Dan hadden wij ook de gevolgen moeten
dragen. Die gevolgen zouden geweest zijn, dat wij niet voor onze krijgsgevan-
genen konden blijven zorgen, dat wij niets voor onze politieke gevangenen in
Nederland konden doen, dat de afdelingen onder NSB' ers zouden komen en dat
zij onze talrijke helpsters en transport-colonnes voor hun doel zouden gebruiken.
Toen hebben wij, nadat wij er lang over hadden gedelibereerd, besloten: 'Wij
zullen hem aanvaarden' '2 -

dat laatste overigens op de volgende voorwaarden:

'dat luj nooit de voorzitterszetel zou innemen (dus nooit de voorzittershamer zou
krijgen), niet de minste verandering zou brengen in het bestuur en de doel-
stelling van het Rode Kruis en geen stukken zou tekenen zonder onze voor-
kennis' -

nogal vernederende voorwaarden, maar zij werden door Engelbrecht, in-
schikkelijk als hij was (zijn NSB-speldje deed hij binnen de bureaus van het
Rode Kruis nimmer op), 'onmiddellijk zo geaccepteerd.v

Effectieve controle werd door de nieuwe voorzitter niet uitgeoefend.
Strikt nodig was deze ook niet want het Rode Kruis was in de zomer van '40
onder het toezicht geplaatst van een Beaujtragter in den Niederlanden van het
Deutsche Rote Kreuz; aan de organisatie was toen ook (gelijk reeds vermeld)
het recht ontnomen, rechtstreeks met het Internationale Rode Kruis te
corresponderen: alle correspondentie liep via die Beauftragte en via het Deut-
sche Rote Kreta - ook de familieberichten die men via het Nederlandse Rode
Kruis kon wisselen, werden in Berlijn gecensureerd. Die bevoogding was
door het hoofdbestuur van het Rode Kruis aanvaard: Nederland was nu
eenmaal bezet, het gezag van de bezetter moest erkend worden, verzet was
uit den boze. In '40 was dat, zoals wij in deel 4 onderstreepten, een houding

1Engelbrecht had allerlei functies in de buitenlandse dienst bekleed en was laatstelijk
van '26 tot '33 gezant in Polen geweest; toen dat gezantschap in '33 in het kader van
de bezuiniging opgeheven werd, was hij op wachtgeld gesteld. 2 Zulks leidde er
toe dat één afdeling: Deventer, de banden met het hoofdbestuur verbrak; zij zette
zelfstandig haar werk voort. 8 Getuige H. K. Offerhaus, Enq., dl. VI c, p. 219.
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