
NEDERLANDSE RODE KRUIS

lijkheden kreeg met het Auswärtige Ami dat zich jegens het Internationale
Rode Kruis steeds 'correct' wilde gedragen.

Inderdaad, van Lynden en Offerhaus werden per I september '44 ont-
slagen, waarnemend secretaris-generaal werd een van de bestuursleden,
kolonel b.d. W. J. Lucardie.

Dramatische gevolgen had deze crisis niet - begin september' 44 verwacht-
te nagenoeg een ieder dat heel Nederland binnen enkele weken bevrijd zou
zijn. De gevolgen welke medio november uit een tweede crisis voortvloeiden
(de rest van het hoofdbestuur werd toen door de bezetter afgezet en de
leiding van het Rode Kruis werd in handen gelegd van twee 'foute' figuren),
zullen wij in deel 10 (Het laatste jaar) beschrijven.

*

Naast het Rode Kruis hebben wij in verschillende hoofdstukken vijf per-
sonen genoemd die hulp geboden hebben aan gevangenen: de dames de
Bussy, van Beuningen, Timmenga, van Overeem en Wijsmuller. Op de
eerste drie komen wij straks terug, maar over de dames van Overeem en
Wijsmuller moeten wij nu iets meer meedelen, waarbij wij met mevrouw
Wijsmuller willen beginnen omdat zij in de aanvang van de bezetting in een
kenmerkend conflict geraakte met het hoofdbestuur van het Rode Kruis.
Wij herinneren er dan eerst aan dat wij mevrouw G. Wijsmuller-Meijer

(mèt mevrouw de Bussyen mevrouw A. M. Boissevain-van Lennep-) in
Voorspel al noemden als een van diegenen die Joodse kinderen uit Duitsland
en Oostenrijk naar Engeland overbrachten, en dat wij van haar in Neutraal
vermeldden dat zij na I september '39 enkele honderden Joodse kinderen, af-
komstig uit Wilna (Litauen), die in Stockholm vastzaten, via Amsterdam
ook al naar Engeland wist te transporteren. In Mei' 40 verhaalden wij hoe
zij, nadat ze tijdens de Meidagen onder grote moeihjkheden uit Parijs
Amsterdam had weten te bereiken, op 14 mei' 40, enkele uren vóór Winkel-
mans capitulatie, nog vijf-en-zeventig Duits-Joodse kinderen die in het
Amsterdamse Burgerweeshuis asyl gevonden hadden, naar een schip in
IJmuiden bracht. Iemand met haar natuur, met haar behoefte, de medemens
te helpen, was het onmogelijk te blijven stilzitten. Er waren in het begin van
de bezetting nog Joodse vluchtelingenkinderen hier te lande - zij besloot,

1 Zij was de moeder van de gebroeders Boissevain die in '42-'43 actief waren als
leden van de iIIegale groep CS-6.
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