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na te gaan of die kinderen via onbezet Frankrijk naar Spanje gebracht konden
worden. Zonder officiële papieren kwam zij onbezet Frankrijk niet binnen
en kreeg zij, om te beginnen, al geen Ausreise-visum uit bezet Nederland -
welnu, de voorzitter van de afdeling Amsterdam van het Rode Kruis,
dr. W. Veldhuyzen, gafhaar medio september' 40 een volmacht waarin stond
dat zij in binnen- en buitenland namens het Rode Kruis optrad. Op grond
van die volmacht kreeg mevrouw Wijsmuller de nodige reispapieren. Zij
nam één kind mee om dat naar Perpignan te brengen. Niet ver daarvandaan,
in St. Cyprien, bevond zich een groot Frans interneringskamp waarin niet
alleen duizenden vluchtelingen uit republikeins Spanje opgesloten zaten
(van wie een deel, gelijk in hoofdstuk I vermeld, naar Mauthausen gedepor-
teerd zou worden), maar ook enkele duizenden Duits-Joodse vluchtelingen
die op I I mei '40 per trein uit Brussel naar Frankrijk geëvacueerd waren.
Met hulp van het hoofd van het Office Néerlandais in Perpignan, de journalist
J. W. Kolkman, drong mevrouw Wijsmuller tot het kamp te St. Cyprien
door - zij wist dat talrijke vluchtelingen uit Brussel familieleden in Neder-
land hadden die zeer verlangend waren naar nader bericht. De kampbevol-
king van St. Cyprien was er erbarmelijk aan toe, er was vooral een groot
tekort aan versterkende middelen en medicamenten. De commandant, een
Franse luitenant-kolonel, 'was', vertelde mevrouw Wijsmuller in '48 aan de
Enquêtecommissie, 'zeer blij, dat er eindelijk iemand kwam die beweerde dat
hij wilde helpen.'! Zij bood aan, terug te komen met de nodige medische
hulpmiddelen. Medio oktober wàs zij terug, met voorraden die de afdeling
Amsterdam van het Rode Kruis bijeengebracht had.2 In november was zij er
wéér, d.w.z. toen moest zij naar het kamp te Gurs (bij Pau) gaan, aangezien
het kamp te St. Cyprien, waar het water met typhusbacillen was besmet,
ontruimd was. In februari '4I maakte zij een vierde reis naar onbezet Frank-
rijk, maar toen ze in maart voor een vijfde reis vertrok, werd ze door het
bureau van het Deutsche Rote Kreuz in Parijs naar Brussel teruggestuurd
waar zij, aldus haar eigen weergave, te horen kreeg: 'U bent hier met valse
papieren; wij hebben inlichtingen van het Nederlandse Rode Kruis, dat ze
niet weten dat u op reis bent.'a Het Belgische Rode Kruis stelde zich toen
voor haar garant, maar verder dan Parijs kwam ze niet; daar werd ze zelfs
enige tijd gevangen gezet. Toen zij in Nederland teruggekeerd was, bleek
haar dat Thoden van Velzen, secretaris-generaal van het Rode Kruis, inder-

1 Getuige G. Wijsmuller-Meijer, Enq., dl. VI c, p. 224. 2 Die afdeling had daartoe
de beschikking gekregen over gelden welke door een Joods comité onder leiding
van een Joodse arts, dr. ir. D. de Miranda, bijeengebracht waren. 3 Getuige
G. Wijsmuller-Meijer, El1q., dl. VI c, p. 225.

916


