
MEVROUW WI]SMULLER

daad op 10 februari schriftelijk aan de Duitse autoriteiten had bericht, dat de
mevrouw Wijsmuller die in België en in bezet en onbezet Frankrijk met een
volmacht van het Rode Kruis reisde, in feite geen volmacht bezat. Wel te
verstaan: dr. Veldhuyzen had haar een volmacht verstrekt, maar dat docu-
ment bezat geen enkele geldigheid; de verlening door dr. Veldhuyzen was,
zo zette dr. Offerhaus later aan de Enquêtecommissie uiteen, 'natuurlijk
dwaasheid' geweest, 'want hij had niet het recht die volmacht te verle-
nen." Een en ander betekende dat aan de hulp die mevrouw Wijsmuller
aan de vluchtelingen eerst in St. Cyprien en nadien in Gurs had kunnen ver-
lenen, een einde kwam - het Rode Kruis nam die taak niet over.

Dat dit gebeuren bij mevrouw Wijsmuller een grote wrok wekte tegen
bet hoofdbestuur van het Rode Kruis, spreekt vanzelf

*

De verhouding tussen mevrouw van Overeem en dat hoofdbestuur is ge-
compliceerder geweest - dat zal blijken wanneer wij straks over haar werk
ten behoeve van de gevangenen gaan schrijven. Nu eerst haar persoon.
Mevrouw L. H. M. A. van Overeem-Ziegenhardt noemden wij reeds in

deel ç toen wij in de paragraaf'Artsencrisis' (hoofdstuk 5) verhaalden hoe zij
begin juli '43 samenmet haar man, de Haagse arts A. D. A. van Overeem,
een bemiddelende rol speelde tussen Harster als vertegenwoordiger van
Seyss-Inquart en enkele vertegenwoordigers van de artsen die in de laatste
dagen van juni nagenoeg en bloc ondergedoken waren. Mevrouw van
Overeem had toen, schreven wij, enige tijd tevoren van Harster verlof
gekregen om aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen en eoncentratie-
kampen pakketten uit te reiken.
In tegenstelling tot de dames de Bussy, van Beuningen en Timmenga was

mevrouw van Overeem, geboren in 1910, tijdens de bezetting nog tamelijk
jong. Jong niet alleen, maar ook mooi. Mooi niet alleen, maar ook charmant.
Ze was van eenvoudige afkomst (haar vader was deurwaarder in Den Bosch),
maar ze was op jeugdige leeftijd getrouwd met een zoon uit een vooraan-
staande Brabantse fabrikantenfamilie. In '40 was zij helpster geworden in een
Rode Kruis-colonne die in Frankrijk vluchtelingen uit het op 12 mei ont-
ruimde Breda ging ophalen. Tijdens haar afwezigheid wist de familie van
haar man te bewerkstelligen dat een echtscheiding uitgesproken werd - zij

1GetuigeH. K. Offerhaus, a.v., p. 284.
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