
HULP VAN BUITEN

vestigde zich toenna enige tijd in Den Haag waar zij begin' 42 trouwde met
de Haagse arts van Overeem die zij in Frankrijk bij het Rode Kruis-werk
had ontmoet waaraan hij als reserve-officier van gezondheid deelgenomen
had.

Enige tijd later kwam zij in contact met de zakenman R. O. van Gennep
van wie wij in hoofdstuk 4 vermeldden dat hij vaak via zijn relatie met
generaal Christiansen iets ten gunste van Nederlandse politieke gevangenen
wist te bereiken. Zo had van Gennep ook Harster leren kennen. Uit OD-
kringen werd hem nu in de lente van '42 gevraagd of hij kon bewerkstel-
ligen dat enkele illegale werkers voor wie de doodstraf dreigde (onder wie
W. A. H. C. Boellaard), gratie zouden krijgen. Van Gennep besloot
mevrouw van Overeem in te schakelen: zij was aanwezig toen hij, na moei-
zaam verkregen instemming van zijn vrouw, te zijnen huize Harster een
diner aanbood. Of mevrouw van Overeems vertogen er toe bijgedragen
hebben dat Boellaard en enkele anderen niet gefusilleerd maar als Nacht-und-
Nebel-gevangenen afgezonderd werden, weten wij niet; zelf had zij het
stellige gevoel, bij Harster iets bereikt te hebben, en zij zette welbewust een
zeker sociaal contact met hem voort. Dat wekte weerstanden. 'Wie 'goed'
was, deed dat niet', werd gezegd. De roddel tierde welig en vond bij menig-
een ook een aangrijpingspunt in het feit dat mevrouw van Overeem een
echtscheiding achter de rug had, hetgeen in die tijd nog door velen als een
nauwelijks fatsoenlijke aangelegenheid gezien werd. Daarbij werd dan, wat
mevrouw van Overeems contact met Harster betrof, geen rekening gehou-
den met hetgeen zij nastreefde. En met succes! Want nadat Harster maanden-
lang bewerkt was, begon hij met goed te vinden dat zij en haar man medica-
menten en versterkende middelen naar het kamp Vught en eventueel ook
naar andere kampen mochten brengen. Hij stelde daarbij de voorwaarde dat
zij daartoe een machtiging moesten krijgen van het Rode Kruis. Voor die
machtiging droeg dr. Offerhaus zorg en hem werd toen in een brief d.d.
9 april' 431 door Harster bevestigd,

'dass ... Herr Dr. van Overeem und seine Frau als einzige Personen mit meinem Ein-
verstandnis Verhandlungen mit dem Kommandanten des Konzentrotionslagers Hertogen-
bosch und [alls erforderlich auch mit den Kommandanten der übrigen Lager wegen der
Versorgung mit Mediiuunenten, Vitaminen usw, zufuhren berechtigtsind' -

was getekend: 'Dr. Harster, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei.'

1 Tekst: a.v., dl. VI b, p. 166.
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