
MEVROUW VAN OVEREEM

Een hoogst belangrijk stuk! Wel stond er niet méér in dan dat het echtpaar
van Overeem gerechtigd was, met de Lagerkonnnandant van Vught en, 'falls
erforderlich', ook met andere Lagerleommandanten, 'Verhandlungen' te voeren
met het oog op de verzorging met medikamenten, vitaminen 'usw' maar
het was mevrouw van Overeem wel toevertrouwd, er daarbij van uit te
gaan dat ze de permissie tot die verzorging duidelijk bezat - verzorging
eigenlijk met alles,want alles viel onder het vage begrip 'usu:', Onder het
embleem van het Rode Kruis ging zij aan de slag.
Welke omvang haar werk ging aannemen, zullen wij straks weergeven.

*

In het overzicht van de hulp-organisaties dat wij in het voorafgaande gebo-
den hebben, ontbreekt één sector: de illegaliteit.
Aan Nederlandse illegale groepen raakte bekend dat van begin '43 af aan

de politieke gevangenen in Nederland allerlei hulp toevloeide, maar hoe
stond het eigenlijk met de gevangenen die naar Duitsland overgebracht
waren? Of ten aanzien van hèn speciale maatregelen uitvoerbaar waren,
heeft men zich, voorzover ons bekend, in die illegale groepen slechts zelden
afgevraagd en dat is,wanneer men op de moed, de energie en de vindingrijk-
heid let waarmee talloze organisaties, van de kleine tot de grote Landelijke
Organisatie toe, enkele honderdduizenden onderduikers opgevangen hebben,
zonder twijfel een merkwaardig feit.
Hoe het te verklaren?
De commissie die na de bevrijding in opdracht van het toenmalig hoofd-

bestuur van het Nederlandse Rode Kruis o.m. moest nagaan hoe het kwam
dat Nederlandse concentratiekamp-gevangenen zo weinig pakketten ont-
vangen hadden, de al eerder door ons genoemde Pakkettencommissie,
schreef in '47 in haar rapport: 'Er werd gezorgd voor de onderduikers, dus
voor de nog bruikbare mannen in het verzet' (dat is niet geheel juist gesteld:
de strekking van de hulp aan de niet-Joodse onderduikers was, hun arbeids-
kracht aan Duitsland te onthouden), maar: 'men voelde zich onmachtig ook
nog voor de vrienden van gisteren over de grens te zorgen. Een werkelijk
goed georganiseerde poging is door de illegaliteit niet ondernomen. En zo
werd de opinie dat 'wie over de grens was, verloren was', gemeengoed. Zo
zelfs dat regelmatig dringende verzoeken aan de Londense regering om het
uiterste te doen voor de 'oudstrijders', zelden aan Engelandvaarders of line-
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