
HULP VAN BUITEN

crossers- werden meegegeven." 'Voor mij is', aldus in '48 een illegaal werker
uit Katwijk, H. van der Maaden, een van de medewerkers van de Pakketten-
commissie,

'een hoofdfout dat wij Nederlanders vrij langzaam werken en eerst de kat uit de
boom kijken. Bovendien kregen wij in de oorlog het machteloze gevoel dat,
als wij over de grens kwamen, men ons niet meer kon bereiken; dan was men
verloren. Dat gevoel had ik zelf ook. Ik herinner mij dat ik, voordat ik vertrok
voor een nachtelijke tocht, eens tot een van mijn medewerksters zei: 'Als ik
vannacht val, val jij voor mij in ... Zorg echter voor mijn vrouwen kinderen
en laat vooral het illegale werk doorgaan. Verdwijn ik naar Duitsland, houd dan
geen rekening meer met mij; dan kun je mij afschrijven.' '3

Deze relatieve 'passiviteit' der illegale groepen kan als een aanwijzmg
opgevat worden dat men het vraagstuk van de hulp aan de eoncentratie-
kamp-gevangenen, dat in de eerste naoorlogsjaren veel stof heeft doen op-
waaien, niet te eenvoudig zien moet. Niet dat wij in dit verband de illegale
groepen en de Rode Kruis-organisaties op één lijn willen stellen! De illegale
groepen, geleid door opgejaagde mensen, hadden een veelheid van taken te
verrichten; vrijwel geen groep was er die niet méér arbeid om handen had
dan zij eigenlijk aan kon. Wat daarentegen de Rode Kruis-organisaties be-
trof, zou de hulp aan concentratiekamp-gevangenen rechtstreeks kunnen
voortvloeien uit hun centrale opdracht: de humanitaire hulp aan de lijdende
mens of aan de mens in nood. Wat voor de illegale groepen nimmer meer
geweest zou zijn dan een neventaak, moest door het Rode Kruis als een deel
van zijn hoofdtaak gezien worden.

Nu herinneren wij opnieuwaan de concessie die Rimmler eind '42 deed
toen hij tot het inzicht gekomen was dat de concentratiekamp-gevangenen
sterker in de Duitse oorlogsproductie ingeschakeld moesten worden: in een
rondschrijven d.d. 30 oktober '42 had hij de commandanten der 'officiële'
concentratiekampen doen weten dat alle gevangenen, behalve de Joden en
de Russen, voortaan pakketten zouden mogen ontvangen. Wij wezen er
toen ook op dat de gevangenen in Auschwitz-Birkenau pas twee maanden
later, eind december, omtrent die regeling ingelicht werden, en dat het nog
eens drie maanden duurde voor, maart '43, het Internationale Rode Kruis
in Genève schriftelijk bericht ontving, nl. van het Auswärtige Amt, dat de

1Dat waren diegenen die van de herfst van '44 af uit het bezette deel des lands
benoorden de grote rivieren naar het bevrijde zuiden trokken; de route voerde
meestal via de Biesbos. 2 Pakkettenrapport, p. 17. 8 Getuige H. van der Maaden,
Enq., dl. VI c, p. 339.
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