
HULP VAN BUITEN

'Hulp-organisaties' noemden wij deze paragraaf Wij hebben er als het ware
de instanties en personen in voorgesteld die de lezer in het nu volgende al of
niet in actie zal zien komen: in Londen het London Committee, in Berlijn
Millenaar, in Genève het Internationale Rode Kruis (met de gedelegeerde
en de adjunct-gedelegeerde van het London Committee: de Vos van Steenwijk
en Flugi van Aspermont) en in bezet Nederland het Nederlandse Rode Kruis
en de dames die wij noemden. Wat zij allen al of niet verricht hebben, zullen
wij weergeven ten aanzien van alle groepen gevangenen aan wier lotgevallen
wij aparte hoofdstukken gewijd hebben, en in dezelfde volgorde.

Hulp aan krijgsgevangenen

Wij hebben in hoofdstuk 2 vier groepen krijgsgevangenen onderscheiden:
de generaalsgroep, de Colditz-groep (beroepsofficieren), de Stanislau/Neu-
Brandenburg-groep (idem) en de 'groep uit '43' (lager beroepspersoneel,
reserve-officieren, reserve-onderofficieren en gewone dienstplichtigen). Voor
al deze vier groepen heeft het Nederlandse Rode Kruis zich ten zeerste in-
gespannen. Hetzelfde geldt voor het door ir. S.L.Louwes geleide rijksbureau
voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. Om te beginnen bepaalde het
rijksbureau in augustus '40 dat diegenen die in krijgsgevangenschap afge-
voerd waren (èn de eerste groep 'Indische gijzelaars'), hun distributie-
bescheiden niet behoefden in te leveren (hun gezinnen konden dus extra
levensmiddelen kopen en deze rechtstreeks aan de gevangenen toezenden),
en bovendien gaf het rijksbureau het Nederlandse Rode Kruis ruime toe-
wijzingen waardoor aan alle krijgsgevangenen tweemaal per maand een
welgevuld pakket toegezonden kon worden. Per pakket moest daarvoor
f 6.50 betaald worden - bezat het betrokken gezin daar niet de middelen
voor, dan nam het Nederlandse Rode Kruis de kosten voor zijn rekening.
In augustus' 42 werd evenwel door de bezetter ontdekt dat het rijksbureau
gehandeld had zonder enige Duitse instantie om verlof te vragen. Notabene:
de Oostfront-vrijwilligers hadden hun distributiebescheiden wèl moeten
inleveren! Het hoofd van het algemeen secretariaat van het rijksbureau,
mr. Th. M. Bautz, werd voor die 'misstanden' verantwoordelijk gesteld: hij
werd gearresteerd en een tijd lang in het concentratiekamp Amersfoort opge-
sloten. Meer nog: de frequentie van de pakketverzending werd door de
bezetter gehalveerd en ook bepaalde hij dat voortaan in de pakketten geen
distributiegoederen opgenomen mochten worden; het kostte nadien het
Nederlandse Rode Kruis grote moeite, de pakketten toch nog een enigszins
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