
ACTIVITEIT VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

voedzame inhoud te geven - dat lukte, dank zij de hulp die talrijke fabrikan-
ten verleenden.

In totaal zond het Nederlandse Rode Kruis, d.w.z. afdeling IV van het
hoofdbureau, tot augustus '42 tweemaal en van september '42 af eenmaal
per maand een pakket aan alle krijgsgevangenen toe, maar in '44 konden
maar viermaal pakketten toegezonden worden, de laatste in augustus. De
Spoorwegstaking maakte verdere verzending onmogelijk.' Wij merken hier-
bij nog op dat het Nederlandse Rode Kruis in mei '43, toende 'groep uit '43'
opgeroepen was, de vrees koesterde (gelijk reeds vermeld) dat men de mis-
schien vijftigduizend nieuwe krijgsgevangenen die er zouden komen, on-
mogelijk voldoende pakketten zou kunnen doen toekomen. Het aantal van
die nieuwe krijgsgevangenen viel evenwelmee (eind oktober '43 waren het
nog geen achtduizend, uiteindelijk werden het er elfduizend) en voor de
toezending van pakketten aan hen gaf kolonel Koot zich met zijn aparte
onderafdeling veel rnoeite. Hij zette (dat was een denkbeeld geweest van
generaal Boerstra, ex-commandant van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger) een 'Actie Pleegouders voor Krijgsgevangenen' op touw, zodat
krijgsgevangenen wier gezinnen of families niet in staat waren voor vol-
doende pakketten te zorgen, toch pakketten kregen: 'familie-pakketten',
niet de standaard-pakketten van het Nederlandse Rode Kruis. Voor de aan-
vulling van die 'familie-pakketten' kreeg kolonel Koot soms hoeveelheden
distributiegoederen van illegale relaties - een deel daarvan gebruikte hij zelf
voor zijn pakketten, een deel gaf hij aan mevrouw van Overeem door en
van het gebruik van die 'illegale' voorraden was, aldus kolonel Koot,
dr. Offerhaus op de hoogte.
Hoeveel 'familie-pakketten' in totaal door het Nederlandse Rode Kruis

verzonden zijn, is niet bekend", maar wij konden in hoofdstuk 2 vermelden

1 Behalve het hoofdbestuur van het Rode Kruis waren er ook afdelingen van deze
organisatie die aan krijgsgevangenen pakketten deden toekomen. Bijzonderheden
zijn ons slechts bekend van de blijkbaar zeer actieve afdeling Maastricht: zij deed in
totaal aan Nederlandse krijgsgevangenen maar ook aan krijgsgevangenen van
andere nationaliteit 50 000 pakketten toekomen en aan Nederlandse politieke
gevangenen ca. 7000 pakketten (van die 7000 ontving zij slechts 2000 ontvangst-
bevestigingen: er is dus, moet men aannemen, veel door SS'ers gestolen). Er was
in Zuid-Limburg kennelijk een grote bereidheid bij boeren en fabrikanten om voor
dat goede doel levensmiddelen af te staan: de organisatoren van deze hulp ont-
vingen in de jaren' 43-' 44, toen het transport moeilijker werd, veelmeer goederen
dan zij konden verzenden - mede door de daling van de rantsoenen werd toen,
ondanks de protesten van sommigen, een deel van het ingezamelde onder de
organisatoren verdeeld. 2 Aanvankelijk mochten familieleden en andere relaties
aan de krijgsgevangenen rechtstreeks een onbeperkt aantal pakketten sturen van


