HULP VAN BUITEN

dat de krijgsgevangen officieren in Stanislau waar zij van augustus ‘42 tot
januari '44 opgesloten waren, 11 Rode Kruis-pakketten ontvangen hebben.
Dat hadden er blijkens onze gegevens over de verzending van die pakketten
uit Nederland 16 of 17 moeten zijn - een deel is dus in Duitsland zoekgeraakt
of gestolen, en wij nemen aan dat ook de ‘groep uit "43’ niet alle voor haar
bestemde pakketten ontvangen heeft. De vier in ’44 naar Neu-Brandenburg
gestuurde pakketzendingen zijn alle aangekomen.

Het London Committee zond zijn pakketten aan het Internationale R ode Kruis
toe. Deze laatste organisatie heeft in totaal ten behoeve van de Geallieerde
krijgsgevangenen (dat werden er uiteindelijk meer dan twee miljoen) 36 mil-
joen pakketten van vijf kilo ontvangen. De expeditie van deze zendingen
heeft steeds een groot probleem gevormd — het Internationale Rode Kruis
moest er in Lissabon een kleine eigen rederij voor oprichten. Moeilijk was
vooral het transport uit Zwitserland naar de talloze Kriegsgefangenenlager.
Acuut werden die moeilijkheden in de herfst van ’44 toen het vrachtvervoer
via de Duitse spoorwegen als gevolg van de Geallieerde bombardementen
in het honderd ging lopen; het Internationale Rode Kruis kreeg toen de
beschikking over 300 Zwitserse goederenwagons en 400 vrachtauto’s en zo
slaagde de organisatie er in, de verzending van de pakketten weer enigermate
op gang te brengen, zij het dat de Duitsers toen grote hoeveelheden die bij-
voorbeeld voor Poolse, Tsjechische, Franse en Nederlandse krijgsgevangenen
bestemd waren, aan de Britse en Amerikaanse lieten uvitdelen. Aan het einde
van de oorlog lagen in Zwitserland en elders overigens nog bergen pakketten
die voor Nederlandse krijgsgevangenen bestemd waren; zij werden in de
winter van '4s op ‘46 ten behoeve van het nieuwe Nederlandse leger naar
ons land overgebracht.

Het London Committee heeft, gelijk reeds uiteengezet, de krijgsgevangenen
geen ‘eigen’ pakketten kunnen sturen: dat waren steeds pakketten van het
Engelse, Amerikaanse en Argentijnse Rode Kruis die door het London
Committee betaald werden. Dat de krijgsgevangenen de indruk kregen dat
de Nederlandse instanties in Londen niets voor hen deden, was onvermijde-

2 kilo. Eind ’42 werden die ‘familie-pakketten’ verboden, maar een paar maanden
later werden zij weer toegestaan, zij het dat toen (zoals al weergegeven) bepaald
werd dat zij steeds via het Rode Kruis verzonden moesten worden.
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