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lijk, maar die indruk was niet juist. Totdat het vervoer in Duitsland spaak
liep, zijn deze pakketzendingennaar behoren door de Duitsers gedistribueerd:
eerst één pakket per maand (meer kreeg de groep in Colditz niet), nadien
één pakket in de twee weken, maar van de zomer van '43 af weer slechts
één pakket per maand. Daarbij merken wij tweeërlei op: ten eerste dat het
London Committee dat begin mei '43 wist dat er vele duizenden nieuwe krijgs-
gevangenen zouden komen, pas begin augustus de verzending van méér
pakketten ging voorbereiden (de 'groep uit '43' werd slachtoffer van die
traagheid) en ten tweede dat zowel het Engelse als het Amerikaanse Rode
Kruis lange tijd geweigerd hebben, de Nederlandse krijgsgevangenen één
pakket per week te doen toekomen, zoals de Engelse en Amerikaanse ont-
vingen. De ministers zijn niet bij machte geweest, deze discriminatie op te
heffen - dat heeft prinses Juliana gedaan, maar daartoe werd op haar pas in
de herfst van' 44 een beroep gedaan. Nadien werden, terwijl er nog ca. tien-
duizend Nederlanders krijgsgevangen zaten, per maand 40000 pakketten
naar Genève geëxpedieerd - geen van die grote zendingen heeft diegenen
bereikt voor wie zij bestemd waren.
Toen nu die verzending van Genève uit steeds moeilijker werd, ging de

vertegenwoordiger van de Nederlandse repatriëringsdienst in Stockholm,
N. D. Woensdregt, zich moeite geven, uit Zweden pakketten te doen toe-
komen aan Nederlandse krijgsgevangenen. Dat werd hem door de Meester,
voorzitter van het London Committee, verboden: alles moest, meende deze,
onder zijn controle blijven. Woensdregt trok zich van dat verbod niets aan -
hij heeft toen wel iets, maar niet veel kunnen bereiken.
Behalve voedsel en sigaretten heeft het London Committee de krijgsgevan-

genen ook allerlei andere artikelen voor persoonlijk gebruik trachten toe te
zenden: scheergerei, knopen, naalden, handdoeken, tandenborstels, tand-
pasta, zeep, enz. enz. Nagenoeg al die artikelen zijn door het London Commit-
tee te laat besteld en dus te laat verzonden. Voor de kleding geldt hetzelfde.
Pas in december '43 werd een program opgesteld dat waarborgde dat alle
Nederlandse krijgsgevangenen voldoende nieuwe kleding zouden ont-
vangen; Amerikaanse en Canadese fabrieken zorgden voor de productie en
het Amerikaanse Rode Kruis nam in de zomer van '44 de verscheping ter
hand. Alles bleef in de Europese aanvoerhavens of in Zwitserland liggen.
Houdt men nu in het oog dat de Belgische en Joegoslavische krijgsgevange-
nen al in '42 nieuwe kleding ontvangen hebben, dan lijkt de conclusie ver-
antwoord dat de Nederlandse autoriteiten te Londen op dit gebied van
weinig voorstellingsvermogen blijk gegeven hebben.


