
Hulp aan gij'zelaars

Over de hulp aan de gijzelaars kunnen wij kort zijn: de anti-verzet-gijzelaars
hebben in de Brabantse kampen grote zendingen van familieleden en andere
particulieren ontvangen en bovendien tot in augustus' 42 pakketten van het
Nederlandse Rode Kruis (van de zomer van '43 af bovendienpakketten van
mevrouw van Overeem) - de Indische gijzelaars ontvingen die Rode Kruis-
pakketten al in Buchenwald. Daarnaast hebben de Indische gijzelaars ook
pakketten van het Amerikaanse Rode Kruis gekregen; hetLondon Committee
had namelijk in augustus' 41 een beroep gedaan op de Amerikaanse organi-
satie om voor rekening van het Committee pakketten te zenden aan de Indi-
sche gijzelaars in Buchenwald en Ravensbrück (het London Committee wist
dus niet dat de vrouwen onder de Indische gijzelaars al negen maanden eerder
vrijgelaten waren) en het Amerikaanse Rode Kruis had toen begin oktober
'41 zijn centraal depot in Genève telegrafisch geïnstrueerd om voor die
verzending zorg te dragen.

Is, gegeven het feit dat de eerste groep Indische gijzelaars in juli '40 ge-
arresteerd was, het London Committee met zijn verzoek uit augustus '41 niet
erg laat geweest? Misschien - maar wij durven hier geen oordeel over vellen:
het kan zijn dat het geruime tijd geduurd heeft voor de autoriteiten te Londen
wisten dat de Indische gijzelaars door de Duitsers ook wat het ontvangen
van pakketten betrof, als civiel-geïnterneerden behandeld werden.

Hulp aan gevangenen in gevangenissen

Tot in '43 heeft de Sicherheitspolizei het verbod gehandhaafd om gevangenen
in de Duitse gevangenissen in ons land (het 'Oranjehotel' , de Polizeigejangnis
in Haaren en de Deutsche Abteiiungen in Nederlandse inrichtingen) pakketten
te doen toekomen. Op die regel werden slechts enkele uitzonderingen toe-
gestaan. In het 'Oranjehotel', toen nog gevestigd in de Scheveningse Straf-
gevangenis, mocht de Haagse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis met
Oudjaar' 40 pakketten uitdelen en in de loop van' 41 kreeg een Haags comité
dat om de Duinoordkerk gegroepeerd was, enige tijd eenzelfde verlof, maar
daar bleefhet voorlopig bij. Verzoeken van het hoofdbestuur van het Rode
Kruis om regelmatig aan alle gevangenen in 'SD' -gevangenissen pakketten
te mogen uitreiken, werden botweg geweigerd. Pas met Kerstmis '42 werd
aan het hoofdbestuur verlof gegeven, éénmaal die hulp te geven aan de
gevangenen de in Cellenbarakken - wij vermoeden dat mevrouw van
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