HULP VAN BUITEN

wantrouwde haar: was het wel verantwoord, iemand zoveel van de toe-
standen binnen de gevangenissen en concentratickampen te laten zien?!
Maar Harsters bescherming bleek merkwaardig effectief; zij werkte door,
ook toen Harster in september "43 naar Italié overgeplaatst was. Zijn opvol-
ger Naumann zond medio oktober 43 zelfs een rondschrijven? aan alle
Aussendienststellen en Polizeigefingnisse alsmede aan de Lagerkommandanten
van de gijzelaarskampen en van het kamp Vught, waarin stond dat ‘Frau
van Overeem, Den Haag’ ook voortaan gemachtigd was, de zendingen van
het Rode Kruis af te geven, zij het dat zij dat niet langer persoonlijk aan de
gevangenen mocht doen: zij moest die zendingen bij de administraties
deponeren. Nu, mevrouw van Overeem wist daar wel raad op: een pakje
sigaretten hier, een doos sigaren daar, desnoods een fles jenever, een inne-
mend lachje — en zij werd althans in een aantal gevangenissen weer tot de
gangen toegelaten waarop de cellen uitkwamen.

Dag in, dag uit was zij in touw. ‘Zij ging’, aldus R. O. van Gennep (die,
na haar met Harster in contact gebracht te hebben, een van haar belangrijkste
helpers werd), “’smorgens ook in de winter om 6 uur met de volbeladen
wagen weg. Zij zat naast de chauffeur.’® Om de twee weken bracht zij op
dinsdag bezoeken aan het Huis van Bewaring te Rotterdam en aan de Cellen-
barakken te Scheveningen, op woensdag aan de Huizen van Bewaring I en
11 te Amsterdam en op vrijdag aan het Huis van Bewaring te Arnhem en
het kamp te Amersfoort, elke week verscheen zij op donderdag in het
concentratiekamp Vught en in de Polizeigefingnis in Haaren, Dat was een
tijdlang het vaste schema (mevrouw van Overeem kon soms ook nog zen-
dingen afgeven bij de huizen van bewaring in Zwolle en in Maastricht),
maar dat werd later weer gewijzigd: in ‘44 bracht zij bijvoorbeeld niet
om de week maar elke week op vrijdag voldoende pakketten naar Amers-
foort en op donderdag 1 350 pakketten naar de Cellenbarakken? ~ voor dat
laatste waren dan in het ‘smeerstation’ te Wassenaar telkens bijna 11000
sneedjes brood besmeerd en belegd. De enige gevangenis waar mevrouw
van Overeem de toegang geweigerd werd, was de Wehrmachtgefingnis te
Utrecht ~ de gevangenen kregen er dus ook geen Rode Kruis-pakketten

1 Mevrouw van Overeem was in april 44 korte tijd in arrest, omdat zij van mede-
plichtigheid verdacht werd bij de ontsnapping van de gevangene Smits die, zoals
wij in hoofdstuk 6 beschreven, in de Roode Kruis-auto het concentratickamp Vught
wist te verlaten. 2 Exemplaar d.d. 16 okt. 1943 in HSSuPF, 53 a. * Getuige
R. O. van Gennep, Enq.,dl. V¢, p. 259. ¢ In ’44 heeft mevrouw van Overeem
bovendien enkele zendingen gebracht naar de werkkampen voor Joodse gemengd-
gehuwden te Havelte en ’t Zandt (Groningen).
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