HULP VAN BUITEN

Mevrouw de Bussy was de eerste die tot het kamp Vught wist door te
dringen. Ze woonde in '40 (ze was toen twee-en-vijftig) in Amsterdam. Zij
was in de eerste wereldoorlog betrokken geweest bij hulp aan in ons land
geinterneerde Duitse militairen en had daar in de jaren ’20 een Duitse onder-
scheiding voor gekregen. Aan het einde van de jaren ’30 had zij zich (wij
herinnerden daar al aan) moeite gegeven, Joodse kinderen uit Duitsland en
Oostenrijk naar Engeland over te brengen. Tijdens de bezetting bleef zij
niet stilzitten: toen het Internationale Rode Kruis, waartoe zij zich recht-
streeks gewend had, weigerde, haar een officiéle status te geven (dat kon ook
moeilijk: het Internationale Rode Kruis onderhield in ons land slechts
relaties met het Nederlandse Rode Kruis), noemde zij zich, ondernemend
als zij was, ‘Internationale Rote Kreuz-Schwester’, speldde zich het teken van
het Rode Kruis op en drong, zich telkens beroepend op de haar uitgereikte
Duitse onderscheiding, tot verschillende bureaus van de Sicherheitspolizei
door. Harster keurde toen goed dat zij in bepaalde gevallen gevangenen, ook
ter dood veroordeelden, bijstond (wij herinneren aan haar in hoofdstuk 4
weergegeven afscheidstoespraak aan de terdoodveroordeelde OD’ers). Zjj
had veel contact met illegale groepen en hoe de gevangenen in een kamp als
Amersfoort behandeld werden, was haar niet onbekend. Zodra zij nu hoorde
dat de cerste gevangenen in Vught binnengebracht waren (13 januari '43),
eiste zij toegang tot Lagerkommandant Chmielewski. Zij werd, na twee keer
afgewezen te zijn, toegelaten, drong er op aan dat haar verlof gegeven zou
worden de gevangenen te helpen, kreeg te horen dat men haar zou arresteren
als zij bleef aanhouden, en trachtte vervolgens, in Amsterdam teruggekeerd,
Rauter te vermurwen met een brief d.d. 17 januari "43? waarin zij als ‘Inter-
nationale Rote-Kreuz-Schwester’ schreef dat Vught ‘eine Holle' was: ‘hier
sterben ungefihr so Menschen tiglich . . . Hier wird gelitten wie noch nie irgendwo
in den Niederlanden . . . Im Namen der Humanitdt frage ich Sie als alte unschid-
liche Mutter: lassen Sie mich fiir meine Landesgenossen tun, was ich doch friiher
fiir Thr Land tat, lassen Sie mich Gefangenen helfen.” Ook van het dreigement
van de Lagerkommandant maakte zij melding; werd dat dreigement door
Rauter onderschreven, dan moest hij, schreef zij, haar maar ‘einsperren’.

De brief had blijkbaar precies de juiste toon: Rauter keurde goed dat
mevrouw de Bussy de gevangenen in Vught hulp bracht. Enkele dagen later
verscheen zij met drie vrachtauto’s vol voedsel en geneesmiddelen bij het
kamp; voor die geneesmiddelen had een van de voormannen van Medisch
Contact gezorgd, de Amsterdamse hoogleraar dr. J. G. G. Borst. Een maand

1 Tekst in Eng., dl. VI b, p. 166. De datum van de brief wordt hier en in mevr. de
Bussy’s verhoor (dl. VI ¢, p. 263) abusievelijk aangegeven als 17 januari 1942.
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