
MEVROUW DE BUSSY GRIJPT IN

of vier lang wist mevrouw de Bussy dit werk in Vught voort te zetten, toen
werd het haar door de Duitsers verboden die er achter gekomen waren
(mevrouw de Bussy is er van overtuigd geweest dat dit gevolg geweest is
van een mededeling uit kringen van het Rode Kruis) dat haar titel 'Inter-
nationale Rote Kreuz-Schwestei' een fictie was. Zij werd zelfs gearresteerd en
wèl spoedig vrijgelaten maar mocht zich toen niet meer in Duitse bureaus
vertonen. Desondanks zette ze haar hulpverlening voort (nu ook aan con-
centratiekamp-gevangenen in Duitsland, waarover straks meer), maar ze
moest alle goederen die ze bijeenbracht, afdragen aan het Rode Kruis. Dat
deed ze, en ze kreeg veel bijeen, ten dele in contact met de LO en de LKP:
van de 'gekraakte' bonkaarten die niet nodig waren voor onderduikers, ging
een deel naar haar toe; kwam ze geld te kort om die bonkaarten in levens-
middelen om te zetten (ze gaf er volgens haar eigen opgave een derde van
haar vermogen voor uit), dan sprongen rijke vrienden of hetNationaal Steun-
fonds bij - ze had een nauwe relatie met Walraven van Hall, de oprichter en
centrale figuur van het NSF.
Het is mevrouw de Bussy geweest die in het kamp Vught het pad ge-

effend heeft voor de dames van Beuningen en Timmenga. Dezen woonden
beiden in de plaats Vught en zij hebben tevens beiden hun hulpwerk op de
gevangenen in dat kamp geconcentreerd. Mevrouw van Beuningen had
daarbij het grote voordeel dat zij met haar nauwe familiebetrekkingen tot
voormannen van het Rotterdamse, ja van het Nederlandse bedrijfsleven
talrijke relaties bezat in kringen van fabrikanten: die fabrikanten waren
veelal in staat, haar uit de lopende productie voorraden af te staan die zij
voor de hulp aan gevangenen in Vught kon gebruiken. Mevrouw de Bussy
was tot Lagerhommandant Chmielewski doorgedrongen - mevrouw van
Beuningen deed, nadat zij dat in Amsterdam van haar voorgangster
vernomen had, hetzelfde. Zij kreeg van Chmielewski te horen, 'dat ieder
der gevangenen eens in de week een pakje van 3 kg van huis mocht ont-
vangen en dat ik pakketten mocht zenden aan diegenen die deze niet van
thuis kregen." Maar wie waren dat en hoe kreeg zij die gegevens in handen?
Dat probleem werd opgelost: toen men in het kamp eenmaal wist dat
mevrouw van Beuningen voor pakketten kon zorgen, lieten gevangenen
hun naam, barak- en kampnummer door arbeiders met wie zij in de Kom-
mandos contact hadden, opschrijven en die briefjeswerden dan bij mevrouw
van Beuningen in de bus gedaan. Al die gevangenen kregen nadien een
pakket; het werk breidde zich als een olievlek uit, 'in een paar weken tijd
was', vertelde mevrouw van Beuningen,

1 Getuige eh. E. van Beuningen-Pentener van Vlissingen, a.v., dl. VI c, p. 1025.
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