
HULP VAN BUITEN

'mijn huis een pakhuis van levensmiddelen geworden ... We kregen bijna alles
gratis ... Er waren hele dorpen die brood voor mij verzamelden en dan werd het
bij de pastoor of dominé bezorgd en dan kwam er een man met een bakfiets of
met een kar en paard of met de trein om de broden te brengen ... De mensen
die niets konden zenden, stuurden mij geld ... Iedere dag kwamen er tussen de
dertig en vijftig dames en meisjeshelpen om de boterhammen klaar te maken.
Elke dag gingen er vijf- à zeshonderd pakketten van 3 kg naar het kamp."

Tot aan de evacuatie van het kamp Vught (begin september '44) heeft
mevrouw van Belmingen deze hulp kunnen voortzetten, waarbij ook zij een
enkel keer gebruik maakte van 'gekraakte', haar anoniem toegezonden
bonkaarten - die kon zij via de winkels van de fa. P. de Gruyter & Zn in
levensmiddelen omzetten. Niet alleen levensmiddelen bracht zij evenwel in
het kamp naar binnen, maar ook schoenen en sloffen, textielgoederen, tand-
pasta, kammen, speelgoed en boeken; zij vermeldt in haar naoorlogse op-
gaveê de namen van 32 firma's die haar geholpen hebben, naast talrijke
plaatselijke comité's, 'verschillende veilingen', 'verschillende Rode Kruis-
afdelingen' en 'duizenden particulieren over heel Nederland'.
De hulp die mevrouw Timmenga-Hiemstra aan de gevangenen in Vught

verleende, droeg een iets ander karakter. Zij was eerst een medewerkster van
mevrouw van Beuningen, maar in april' 43 ging zij er toe over, zelf 'familie-
pakketten' te verzenden, d.w.z. pakketten aan die gevangenen (eerst tien-
tallen, later enkele honderden, onder wie ook Belgen en Fransen) die niet,
als vele anderen, eenmaal per week een pakket van hun eigen familie kregen
(de pakketten van mevrouw van Beuningen golden als Rode Kruis-pakket-
ten). Soms werden de namen van de z.g, afzenders dier 'familiepakketten'
door mevrouw Tinunenga gefingeerd, soms werden de adressen door de
familieleden zelf geschreven.

Hoe kwam zij dan met die familieleden in contact?
Het is mevrouw Timmenga's verdienste geweest dat zij, gelijk reeds in

hoofdstuk 6 vermeld, de transporten die Vught binnenkwamen c.q, het
kamp verlieten, steeds opving waarbij zij (dat werd vaak, zij het niet altijd,
door de begeleidende Nederlandse politiemannen toegestaan) van de ge-
vangenen boodschappen meekreeg voor hun familie maar ook wel voor de
illegale groepen waarvan zij deel hadden uitgemaakt; het was voor die
groepen steeds van belang te weten wat een gevangene al of niet in zijn
verhoren losgelaten had. Van die gevangenen ging mevrouw Timmenga een

1A.v., p. 1025-26. a A.v., dl. VI b, p. 167.
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