
MEVROUW VAN OVEREEM EN HET RODE KRUIS

mevrouw van Overeem kreeg geen behoorlijke werkruimte en mevrouw
van Overeem-zelf moest vechten om elke vrachtauto die zij nodig had,
zulks terwijl het Rode Kruis als organisatie in het land als geheel enkele
honderden vrachtauto's bezat; die werden evenwel in reserve gehouden om
bij rampen te worden ingezet. Toen mevrouw van Overeem een goede
tweede-hands-vrachtauto te koop wist, werd haar bovendien het geld door
het hoofdbestuur van het Rode Kruis geweigerd; ook benzine werd haar
geweigerd - die moest zij 'zwart' kopen.

Het is mogelijk dat aan dit afwerend beleid van het hoofdbestuur de vrees
ten grondslag gelegen heeft dat de organisatie gecompromitteerd kon wor-
den door de contacten met illegale groepen welke mevrouw van Overeem
onderhield. Dat tast evenwel onze conclusie niet aan: materieel kan het werk
van mevrouw van Overeem slechts in beperkte mate als 'Rode Kruis-werk'
gezien worden.

Hulp aan gevangenen in concentratieleampen in Duitsland

Wij hebben tot dusver over groepen Nederlandse gevangenen geschreven
die hetzij van de aanvang, hetzij van begin' 43 af in ruime mate hulp van
buiten ontvingen, maar wij komen nu tot de eerste groep: de gevangenen
in de concentratiekampen in Duitsland, die veel te weinig hulp gekregen
heeft en zich daarover na de bevrijding ook bitter heeft beklaagd - een klacht
die zich richtte tegen het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis en
de Nederlandse autoriteiten te Londen.

Wat zijn de feiten?
Eind oktober' 42 werd, gelijk vermeld, door Himrnler bepaald dat alle

gevangenen, behalve de Joden en de Russen onder hen, regelmatig pakketten
mochten ontvangen - die moesten hun dan op hun naam en 'kampadres'
toegezonden worden. Was het nu voordien volstrekt onmogelijk, aan con-
centratiekamp-gevangenen in Duitsland pakketten te doen toekomen? Neen.
Welwaren de kampen volgens vaste patronen en regels georganiseerd, maar
de Inspektion der Koneentrationslager lag ver weg, de Lagerkommandanten
konden uit de veelheid van instructies die hun bereikten, niet altijd goed wijs
worden, en in de kampadministraties waren vaak gevangenen tewerkgesteld
die de SS zoveel mogelijk tegenwerkten - kortom: wanneer men vóór
oktober '42 aan een bepaalde gevangene een pakket toezond, was het niet
uitgesloten dat hem dat uitgereikt werd. Natuurlijk werden ook wel hele
pakketten door de SS-kampstaf gestolen of werd door SS'ers het meest
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