
HULP VAN BUITEN

waardevolle uit de pakketten gehaald - voor de afzenders vormde dat een
belangrijk probleem: zij moesten vaak reële offers brengen om uit hun
rantsoenen of met levensmiddelen die ze 'zwart' gekocht hadden, een pakket
samen te stellen, en dan was er geen zekerheid dat het, al was het maar ge-
deeltelijk, degeen bereiken zou voor wie het bestemd was. In welke mate
familieleden of vrienden van personen die in Duitsland gevangen zaten,
getracht hebben, dezen in de periode zomer '4o-eind '42 (de 'eerste fase'
van de geschiedenis der concentratiekampen in oorlogstijd) pakketten toe te
zenden, weten wij niet - onze algemene indruk is dat dit nogal zelden
geschied is.

Uiteraard konden familieleden of vrienden zulk een pakket pas toezenden
als zij wisten in welk kamp 'hun' gevangene zich bevond en wat zijn kamp-
en baraknummer waren. Het duurde vaak geruime tijd voordat men die
gegevens bezat. Met die gegevens liep men dan in '4I en '42 ook wel eens
naar het hoofdbureau van het Rode Kruis - was dat niet de aangewezen
instantie om hulp te bieden? Inderdaad, aan sommige politieke gevangenen
in Duitslan d werden door het hoofdbestuur van het Rode Kruis in '42
familiepakketten toegezonden (geen eigen pakketten van het Rode Kruis
dus), maar dr. Reuter, de feitelijke Duitse toezichthouder, maakte hier
telkens bezwaar tegen en die bezwaren werden door Rauter, Wimmer en
Bene (de vertegenwoordiger van het Auswärtige Amt) ondersteund. Medio
december' 42 kwam er bij het Rode Kruis zelfs een schriftelijk verbod van
dr. Reuter binnen, pakketten te zenden aan gevangenen in Duitsland en
kort nadien deed de Sicherheitspolizei tweemaal een inval in de bureaus van
het Rode Kruis om te zien of aan dat verbod de hand gehouden werd. Er
ging van dit alles een intimiderend effect uit; bij het hoofdbestuur vestigde
zich de overtuiging: de Duitsers willen eenvoudig niet dat wij nog iets voor
de gevangenen in Duitsland doen (dat was dezelfde overtuiging die bij de
illegaliteit leefde). Toen de organisatie in mei' 43 van de Berlijnse gedele-
geerde van het Internationale Comité van het Rode Kruis, dr. Jean Friedrich,
vernam dat pakketzendingen op naam en 'adres' naar gevangenen in Duits-
land wel degelijk toegestaan waren, behoudens dan aan politieke gevangenen,
stond het voor Offerhaus, van Lynden en anderen opnieuw vast dat zij voor
die politieke gevangenen vermoedelijk niets konden bereiken, althans
voorzover dezen in concentratiekampen opgesloten zaten; eind augustus' 43
kregen zij wèl verlof, pakketten te sturen aan gevangenen in 'enkele gevange-
nissen' in Duitsland - hierover mocht geen woord in de pers verschijnen.'

1NSB, hoofdkwartier, hoofdafd. pers en propaganda: Rondschrijven, 3 september
1943, aan alle NSB-bladen (NSB, 162).


