
PAKKETTEN NAAR DUITSLAND

Wij komen straks op dit contact met Jean Friedrich en op zijn mededelingen
terug.

Wat gebeurde elders in Nederland ?
Er waren familieleden van gevangenen die uit de kampen bericht kregen:

wij mogen nu pakketten ontvangen, en die onmiddellijk tot regelmatige toe-
zending overgingen. De een gaf dat bericht aan de ander door. Mevrouw de
Bussy vernam er van en stuurde van de zomer van '43 af een jaar lang elke
veertien dagen naar Sachsenhausen en Ravensbrück tussen de I 000 en
I 500 pakketten die bestemd waren voor Nederlandse, maar ook wel voor
Belgische en Duitse politieke gevangenen. Na lang aandringen kreeg
mevrouw van Overeem omstreeks augustus '43 verlof van Harster, eens in
de twee weken pakketten te zenden aan de groep Nederlandse Nacht-und-
Nebel-gevangenen in Natzweiier (hier kon dus niet sprake zijn van indivi-
duele adressering), zij riep daartoe enkele malen de medewerking van het
Rode Kruis in, 'kreeg', zo schreef zij later, 'steeds ten antwoord dat het
hoofdbestuur deze kwestie niet aandurfde", en liet de zaak toen lopen,
hetgeen zijzelf achteraf betreurde ('ik kan slechts aanvoeren dat het werk in
Nederland mij geheel in beslag nam'") - het was mevrouw de Bussy die de
zaak overnam, met enig succes: tussen juni en september '44 werden aan de
Nederlandse NN'ers in Natzweiier in totaal ca. 400 door mevrouw de Bussy
verzorgde pakketten uitgereikt.

Er werd meer gedaan. Wij maakten al melding van de ca. 7 000 pakketten
die tot september' 44 door de afdeling Maastricht van het Rode Kruis ver-
stuurd werden en van welke een deel naar politieke gevangenen in Duits-
land en Frankrijk ging. Wij voegen nu toe dat de verloofde van de illegale
werker jhr. J. Graafland, Wilhelmina Honselaer, ca. 100 pakketten per maand
naar haar verloofde en andere politieke gevangenen in Sachsenhausen zond
(bevreesd voor grenscontrole liet ze die pakketten bij Venlo Duitsland
binnensmokkelen - daar werden ze dan pas aan de post toevertrouwd), dat
de kapitein ter zee b.d. L. F. Klaassen met een groepje personeel van het
vroegere departement van defensie een klein aantal pakketten aan gevange-
nen in verschillende concentratiekampen deed toekomen", en dat een sociaal-

1 L. H. M. A. van Overeem: 'Memorandum inzake de van het Rode Kruis onder-
vonden tegenwerking' (begin 1946), p. 5 (Enq., punten I en m, gestene. bijl. 56).
• A.v. 3 Van begin '42 tot september '44 verzond Klaassen in totaal 1829 pak-
ketten aan civiel-geïnterneerden en gevangenen in Nederland en Duitsland; hoeveel
van die pakketten naar Duitsland gingen, is niet bekend. Klaassen was adviserend
lid van het hoofdbestuur van het Rode Kruis, maar zijn actie mag niet als een Rode
Kruis-actie gezien worden, zij het dat de organisatie hem wel aan enkele 'adressen'
hielp.
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