
DR. JEAN FRIEDRICH IN DEN HAAG

een legale. Een illegale kwam niet tot stand - alleshing dus van de legale af:
het Rode Kruis.
Wat heeft het hoofdbestuur nu in mei' 43 van dr. Jean Friedrich, de gedele-

geerde van het Internationale Rode Kruis, vernomen? Men houde in het oog
hoe de situatie toen was. In maart was het Internationale Rode Kruis er door
het Auswártige Amt, officieel dus, van in kennis gesteld dat gevangenen in
concentratiekampen, behalve de politieke gevangenen, op hun naam en
'adres' pakketten zouden mogen ontvangen. Het Internationale Rode Kruis
was er niet van overtuigd geweest dat die beperking ten aanzien van de
politieke gevangenen in de praktijk zou gelden, en had in elk geval besloten,
namen en 'adressen' van politieke gevangenen te verzamelen aan wie men,
op proef, pakketten zou doen toekomen (dat leidde tot de eerste zending
van 50 pakketten, begin augustus). Uit wat dr. Friedrich in Den Haag zei,
bleek dat men bij het Internationale Rode Kruis de indruk had dat aan deze
organisatie louter daarom verlof gegeven was, tot pakketverzending over te
gaan, omdat zij, naar in Berlijn was aangenomen, niet in staat zou zijn,
enigermate aanzienlijke aantallen namen en 'adressen' te verzamelen. Van-
daar Friedrichs verzoek aan het hoofdbestuur: kunt u voor mij de namen en
'adressen' van Nederlandse politieke gevangenen verzamelen? Dat werd
door het hoofdbestuur, dat er van uitging dat de Duitsers zulk een activiteit
zouden verbieden (of dit zo was, werd, voorzover bekend, door het hoofd-
bestuur niet nagegaan), geweigerd.
Daar was de zaak niet mee afgedaan.
Een dag na het gesprek van Friedrich met het hoofdbestuur wendde een

vijf-en-twintigjarige employé van het Rode Kruis, S. J. Ross-Regeur,
werkzaam bij het Informatiebureau, zich voor een geheel andere aangelegen-
heid tot Friedrich en toen aan deze bleek dat de man van mevrouw Ross-
Regeur in Siegburg gevangen zat, zei hij: geef mij zijn adres, ik zal hem uit
Genève een pakketlaten sturen. 'Dr. Friedrich vroeg mij toen', zo verklaarde
mevr. Ross-Regeur in '48 aan de Enquêtecommissie,

'of ik méér namen kon verschaffenen ik heb toen gezegd, dat ik mijn best
zou doen en de volgende dag zou proberen nog wat namen te vinden.
Dat was op een donderdagavond en hij zou zaterdagmorgen om 6 uur ver-
trekken, dus ik had één dag de tijd. In de loop van die vrijdag heb ik dit dus
geprobeerd bij kennissen, enfin, overal, en ik heb ongeveer 60 namen er
bij verzameld ... Die heb ik vrijdagavond gebracht ... Hij zei toen: 'Kunt
u hier niet mee doorgaan? Als u in één dag 60 namen kunt vinden, kunt
u er ook méér vinden.' Ik antwoordde dat ik dat wel kon, maar ik deed
het tenslotteprivé, en zei hem, dat hij het beter bij het Rode Kruiskon vragen,
hij waser toch geweest ... Hij heeft toen gezegd ... 'Ik heb het gevraagd en ik
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