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heb het antwoord gekregen, dat dit niet op de weg lag van het Rode Kruis.' '1

Iets deed het hoofdbestuur wel: 'correct' blijvend, liet dr. Offerhaus door
een van zijn personeelsleden brieven schrijven aan de Kommandanten van een
aantal concentratiekampen, aan wie gevraagd werd of zij opgave wilden doen
van de namen en kampnummers van Nederlandse gevangenen en of zij
konden bevestigen dat aan dezen voedselpakketten uitgereikt zouden wor-
den. Vanelke tien brieven bleven negen onbeantwoord. Er werd toen, aldus
dr. Offerhaus, 'een klein aantal proefpakketten afgezonden over de post met
de namen van gefingeerde afzenders, dus geen Rode Kruis-pakketten' (aan
het Rode Kruis was immers in december' 42 schriftelijk verboden, pakketten
te zenden aan gevangenen in Duitsland). 'Tot onze teleurstelling kwamen
slechts enkele bewijzen van ontvangst binnen. '2

Natuurlijk drong tot het hoofdbestuur door dat anderen, bijvoorbeeld
mevrouw de Bussy, er wèl in slaagden, regelmatig vrij grote aantallen pak-
ketten naar gevangenen in Duitsland te zenden, maar dat had geen effect
op het eigen beleid. Het feit dat zowel mevrouw de Bussy als mevrouw van
Overeem grote hoeveelheden 'gekraakte' bonkaarten gebruikte, maakte het
hoofdbestuur wellicht extra huiverig om tot grootscheepse pakketten-
verzending over te gaan: voor men het wist, zou men dan ook zelf contact
krijgen met de illegaliteit waaruit allerlei gevaren voor het 'legale' werk (de
hulp aan de krijgsgevangenen bijvoorbeeld) zouden kunnen voortvloeien.
Begin' 44 gaf de Kern (het overleg-orgaan van een aantal belangrijke illegale
groepen dat in de illegale activiteit iets van coördinatie trachtte te brengen)
aan Teunissen, al genoemd als een van de leiders van het 'Natura'-apparaat,
opdracht, te gaan praten met het hoofdbestuur van het Rode Kruis. L. Neher,
voorman van het Nationaal Comité en lid van de Kern, bracht Teunissen in
contact met een van de leden van het hoofdbestuur, luitenant-kolonel b.d.
J. J. M. de Waal. 'Toen ik hem', aldus Teunissen in '48,

'verzocht zijn medewerking te verlenen, zei ik: 'U weet natuurlijk (u moogt
het niet weten, maar u weet het) dat de illegaliteit zorgt voor grote voorraden
voedsel die naar de posten gaan die onder Rode Kruis-vlag werken' , -

bedoeld werden: de 'smeerstations'. Teunissen maakte duidelijk dat de ille-
galiteit het Rode Kruis aan grote hoeveelheden bonkaarten en voedsel zou

1 Getuige S. J. Ross-Regeur, a.v., p. 305-06. 2 Getuige H. K. Offerhaus, a.v.,
p.286.
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