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kunnen helpen ten behoeve van de concentratiekamp-gevangenen In

Duitsland. De Waals antwoord stelde hem bitter teleur:

'De heer de Waal heeft mij gezegd: 'Wij moeten ons als Rode Kruis strikt
en strikt houden aan de Conventie van Genève en deze spreekt niet over politieke
gevangenen of gedeporteerden; wij mogen dus alleen wat voor de krijgsgevan-
genen doen en dat doen wij dan ook; wij zijn niet bereid, de vlag van het Rode
Kruis ... te laten misbruiken door de illegaliteit' , -

Teunissen was diep verontwaardigd over die laatste uitlating, maar al die
verontwaardiging baatte hem niet. 'Ik heb', zo verklaarde hij verder,

'aan mijn collega's in de Kern gerapporteerd dat het absoluut onmogelijk was,
met de heer deWaal, die zelfsniet bereid was, dit in zijn hoofdbestuur te bespre-
ken, iets te bereiken ... Hij bracht onder woorden dat alle heren er zo over
dachten.'!

Het is hiermee in overeenstemming dat afdelingen van het Rode Kruis die
zich in '44 tot het hoofdbestuur wendden met de vraag of het Rode Kruis
iets ten behoeve van de gevangenen in de Duitse kampen kon doen, steeds
te horen kregen dat dat niet het geval was.
Wij keren tot mevrouw Ross-Regeur terug.
Zij was, na haar gesprek met dr. Friedrich in mei '43, niet stil blijven

zitten; deze had haar trouwens gevraagd, méér namen en 'adressen' van
Nederlandse gevangenen te verzamelen - hij zou die dan bij een volgend
bezoek persoonlijk van haar in ontvangst nemen. Mevrouw Ross liet toen
via de haar bekende illegale groepen doorgeven dat men aan haar die namen
en 'adressen' moest berichten, zij nam ook contact op met advocaten die
illegale werkers verdedigd hadden, en met predikanten die geestelijke steun
boden aan hun gezinnen, 'ik deed alles', zo vertelde zij aan de Enquête-
commissie, 'zo particulier mogelijk. Ik dorstniet naar het Rode Kruis te gaan,
omdat ik wist dat men indertijd' (in mei '43) 'hierop niet was ingegaan." Na
enige tijd had mevrouw Ross enkele honderden namen en 'adressen' bijeen.
Dr. Friedrich kwam niet meer opdagen- wie dat wèl deed was mr. W. E. A.
de Graaff uit Eindhoven, de vooraanstaande medewerker van de Philips-
directie van wie wij in ons vorige deel beschreven hoe hij regelmatig geheime
zendingen naar en uit Zwitserland meenam. Friedrich had namelijk in
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