
HULP VAN BUITEN

bevestigingen binnengekomen, dan had men die vorm van hulp geleidelijk
kunnen uitbreiden. Dat men deze voor de hand liggende weg niet insloeg,
getuigde van de zijde van de blokkade-autoriteiten (in dit geval: de Engelsen)
van starheid. Trouwens, die starheid ging zo ver dat zij ook de overdracht
van gelden uit Geallieerd gebied naar het Internationale Rode Kruis ver-
boden wanneer het de bedoeling was dat het Rode Kruis met die gelden
in landen als Hongarije, Roemenië en Slowakije voedsel zou kopen dat voor
concentratiekamp-gevangenen bestemd was.
Rezen er in Londen en Washington in regeringskringen dan geen pro-

testen tegen die starheid? In Londen niet! - in Washington wèl. Toen het
eindelijk tot president Roosevelt doorgedrongen was (daarover straks meer),
hoezeer het State Department de hulp aan Joodse vluchtelingen en Joodse
gedeporteerden gesaboteerd had, werd in januari '44 een nieuw lichaam op-
gericht: de War Refugee Board, en het is deze instantie geweest die de gesigna-
leerde starheid doorbroken heeft. Dat heeft veel tijd gevergd. Pas medio
juni '44, meer dan negen maanden na de in augustus '43 gegeven weigering,
keurde het Britse Ministry of Economic Warfare goed dat ten behoeve van de
concentratiekamp-gevangenen drie maanden lang per maand 100 000 voed-
selpakketten aan het Internationale Rode Kruis ter beschikking gesteld zouden
worden. Het benodigde geld werd in hoofdzaak opgebracht door Ameri-
kaanse Joden. De eerste transporten van deze pakketten (ze werden na die
drie maanden voortgezet) arriveerden overigens pas in de herfst van '44 in
Zwitserland. Daar was het Internationale Rode Kruis, na de aanvankelijke
weigering van Londen en Washington, met geld uit eigen fondsen voedsel
gaan inkopen in Hongarije, Roemenië en Slowakije en zo had het de toe-
zending van pakketten aan gevangenen wier namen en 'adressen' bekend
waren, kunnen voortzetten. In de loop van '44 liep het aantal gevangenen
wier naam en 'adres' bekend waren, tot ca. 56000 op (wij herinneren er aan
dat er eind '44 alleen al in de 'officiële' concentratiekampen ca. 750000 ge-
vangenen zaten) - m.a.w.: toen de eerste Amerikaanse zending van 100000

pakketten arriveerde, beschikte het Internationale Rode Kruis niet over
voldoende namen en 'adressen'. De organisatie heeft toen het verstandige
besluit genomen, naar een aantal concentratiekampen en gevangenissen

1Wij zijn er niet zeker van dat het London Committee de belangrijke uit Genève
ontvangen mededeling aan de Nederlandse regering doorgegeven heeft; heeft zij
dat wèl gedaan, dan zou de minister-president, prof. Gerbrandy, zonder twijfel
het Engelse beleid onderschreven hebben - andere ministers, onder wie de minis-
ter van buitenlandse zaken, mr. van Kleffens, wisten (meer hierover in deel 9)
dat de Britse blokkade-autoriteiten steeds 'neen' zegden.
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