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dacht worden dat velen van die arme Joden althans in Westerbork slechts
korte tijd verbleven: zij hadden er geen protectie en werden dus spoedig op
transport gesteld.
Naast de pakketzendingen door particulieren vonden ook pakketzendingen

plaats door organisaties. De protestantse kerkgenootschappen droegen ge-
meenschappelijk zorg voor zendingen aan de groep van de ca. vijfhonderd
protestants-gedoopte Joden die zich in Westerbork bevond. Tot een meer
algemene hulp, d.w.z. tot hulp aan de vele duizenden die niet protestants
gedoopt waren, ging de Groep-2000 over: de clandestiene, door mej. J. J.
van Tongeren geleide verzorgingsgroep die, zoals wij in ons vorige deel ver-
meldden, levensmiddelenpakketten zond naar Joden in Westerbork,
Theresienstadt en Bergen-Belsen en daar in totaal f 80 000 voor uitgaf. Die
hulp werd door mevrouw Wijsmuller georganiseerd. Zij had van de zomer
van' 42 af al pakketten aan haar eigen relaties toegezonden - eind' 43 kwam
zij in contact met een van de organisatoren van de hulp aan de protestantse
groep in Westerbork; 'ze vroegen', aldus haar later relaas,

'of ik ervoor kon zorgen dat ook aan de niet-gedoopte kinderen in Westerbork
pakketjes gestuurd mochten worden met Kerstmis. Ik heb in de Nieuwe Kerk
helpen pakken en met dat pakkettenwerk zijn we ook doorgegaan na de Kerst;
onze illegale groep kreeg 600 bonkaarten per maand. Ik heb nog de lijst van
zevenduizend mensen', die allemaal een pakje kregen met een pot mayonnaise er
in, een ontbijtkoek, suiker, boter, een brood én een stuk worst. Dat werk
breidde zich steeds uit; we kregen ... de namen van de mensen in Westerbork
die nooit wat kregen toegezonden, omdat ze geen familieleden of vrienden
buiten het kamp hadden. We hebben later ook het kampziekenhuis aan zeep
enlevensmiddelen geholpen, we hebben de opgepakte Zigeuners duizend broden
met boter en mayonnaise mee op reis gegeven, sinds februari 1944 stuurden we
levensmiddelen naar Theresienstadt en Celle' -

(bedoeld is: Bergen-Belsen). Mevrouw Wijsmuller stuurde die pakketten
naar Theresienstadt en Bergen-Belsen op naam; de namen kreeg zij van de
Joodse kampadministratie in Westerbork.

Die Joden nu in Theresienstadt en Bergen-Belsen zijn de enigen geweest
te wier behoeve pakketzendingen georganiseerd werden: door de Joodse
Coördinatie-Commissie in Zwitserland (waarover straks meer), door
mevrouw Wijsmuller en, begin '45, door Woensdregt, de Stockholmse
vertegenwoordiger van de Nederlandse repatriëringsdienst ; deze laatste

, Dat washet totaalcijfervan allen die inWesterbork eensof meermalen een pakket
van de Groep-zooo ontvingen. a G. Wijsmuller-Meijer: Geen tijd voor tranen
(1961), p. 179-80.
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