
HULP VAN BUITEN

bevonden zich in Westerbork in totaal ca. dertienhonderd Joden die in het
bezit waren van de nummers van hun certificates en de meeste van die certi-
ficates zijn door het Rode Kruis in brieven naar Genève aangevraagd - dit
was evenwel een taak die de organisatie met verlof van de Duitsers had
mogen uitvoeren; ze had daartoe ook, bij wijze van uitzondering, recht-
streeks contact met Genève mogen opnemen.

Zonder verlof van de Duitsers deed dr. Offerhaus eind' 42 een stap die op
een andere groep Joden betrekking had: de gedeporteerden. Offerhaus ging
er van uit dat velen hunner nog in leven zouden zijn als Duitsland ineen-
stortte, zij het dat zij dan in de oorden waar zij zich zouden bevinden, wel in
deplorabele omstandigheden zouden verkeren. Er moest, meende hij, een
hulpexpeditie naar hen onderweg gaan en hij dacht dat men die in het neu-
trale Zwitserland beter kon voorbereiden dan in Nederland waar immers
door het oorlogsverloop grote verwoestingen aangericht konden worden.
Toen hem nu begin november '42 bleek dat zijn Haagse huisarts, dr. A.
Polak Daniëls (zoon van de Joodse hoogleraar te Groningen L. Polak
Daniëls, die in de meidagen van '40 een einde aan zijn leven gemaakt had),
voornemens was met zijn niet-Joodse verloofde naar Zwitserland uit te
wijken, gaf hij deze buiten medeweten van het hoofdbestuur, 'zeer in het
geheim', zoals hij later verklaarde, 'opdracht deze hulpexpeditie voor te be-
reiden'>: bij het verlenen van die opdracht was jhr. Verspyck aanwezig.
Polak Daniëls, die nog niet wist wanneer hij zou vluchten maar wel meende
dat de zaak een spoedeisend karakter had, schreef toen op 8 november '42
(de dag van de Geallieerde landingen in Frans Noord-Afrika) een brief aan
de Nederlandse gezant te Bern, Bosch van Rosenthal, aan wie hij verzocht,
voor het expeditieplan de steun te vragen van de Nederlandse regering. Die
brief kon hij meegeven aan een Italiaanse diplomaat die via Zwitserland
naar Italië zou reizen. Uiteraard was de uitvoering van het plan niet gebon-
den aan de persoonlijke aanwezigheid van Polak Daniëls in Zwitserland:
de regering kon ook door anderen de bedoelde expeditie laten voorbereiden.
Er verliep toen nog meer dan een jaar voor Polak Daniëls er met zijn verloof-
de in slaagde, Zwitserland elandestien binnen te komen. Medio januari '44
werd hij in Bern door de gezant ontvangen. "Ik heb die brief gelezen", zei
deze (wij volgen het latere relaas van Polak Daniëls),

, 'maar ik wist niet wat er mee te doen; daarom heb ik er maar niets mee gedaan.
Misschien wil je de brief terug hebben.' Ik schrok natuurlijk erg. 'Als u die brief
nog hebt, wil ik hem natuurlijk graag terug hebben', zei ik. Toen haalde hij de
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