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Behoudens in de allerlaatste fase van de oorlog, die wij in deel ro zullen be-
schrijven, heeft het Internationale Rode Kruis nagenoeg niets ten bate van
de met deportatie bedreigde of gedeporteerde Joden bereikt. De organisatie
had goede verbindingen in Slowakije, Hongarije en Roemenië - wij vermeld-
den al dat zij daar voedsel inkocht voor de pakketten die zij aan eoncentratie-
kamp-gevangenen toezond vóór de eerste 100 000 Amerikaanse pakketten
arriveerden. Welnu, in die landen deelde zij ook aan enkele honderdduizen-
den Joden voedsel, kleding en soms ook geld uit; zij ving in Boedapest ca.
drieduizend Joodse kinderen op en zij nam in diezelfde stad tijdelijk dertig-
duizend Joden onder haar bescherming. De voor deze acties benodigde
gelden (totaal ca. f 9 mln.) werden hoofdzakelijk door de Amerikaanse Joint
aan het Internationale Rode Kruis ter beschikking gesteld.
Eind '41 en in '42 had het Internationale Rode Kruis enkele malen ge-

informeerd naar het lot van de eerste groepen gedeporteerde Joden. Het
Auswärtige Amt had geantwoord: 'Dat gaat u niet aan.' Prof. Max Huber en
zijn medebestuursleden hadden toen overwogen om langs geheime weg
inlichtingen in te winnen. Dat denkbeeld was verworpen. Wij citeren de
inleiding bij een uitgave van documenten van het Internationale Rode
Kruis: 'Le souci de ne pas nuire à ses activités fondeés sur les Conventions' (de zorg
voor de krijgsgevangenen en civiel-geïnterneerden), 'son principe d' agir au
grand jour, lui interdisaient de recourir à des nioyens elandestins de recherche.D'autre
part l'expérience lui démontra rapidement qu'il devait renoneer à des démarches
officielles qui heurtaient certaines susceptibilités en touchant à un domaine qu' aucun
texte de droit international Tautorisalt à aborder.'l
Was er inderdaad geen 'texte de droit international' waarop het Inter-

nationale Comité van het Rode Kruis zich had kunnen beroepen indien het
binnenskamers of in het publiek protest had willen aantekenen tegen de on-
geëvenaarde misdaden die de autoriteiten van het Derde Rijk jaar in, jaar
uit straffeloos lieten bedrijven in de eoncentratie- en vernietigingskampen?

had de regering op zijn minst kunnen aanduiden dat zij reden had om aan te nemen
datjoodse onderduikers, voorzover nodig, reeds financiële steun ontvingen (van de
Vakgroep J van het Nationaal Steunfonds namelijk), terwijl, menen wij, een dank-
betuiging aan de Joint de regering niet zou hebben misstaan.

1Documents sur l'activité du Comité International de la Croix-Rouge enfaveur des civils
détenus dans les camps de concentration en Allemagne (1939-1945) (1947), p. 14.


