
HET INTERNATIONALE RODE KRUIS EN DE JODEN

Was zulk een tekst wel nodig ?Waren er niet de in het Landoorlogreglement
(1907) al uitdrukkelijk vooropgestelde ongeschreven 'wetten der menselijk-
heid en eisen van het openbare rechtsbewustzijn'? De brutale intimidatie van
de Duitse machthebbers had op de Zwitserse burgers die tezamen het Inter-
nationale Comité van het Rode Kruis vormden, het gewenste effect gehad:
zij zwegen.

*

Er resten nu nog twee vragen: waarom. is de spoorlijn naar Groningen en
Nieuweschans via welke de Joden uit Westerbork gedeporteerd werden,
nooit gebombardeerd of gesaboteerd en waarom zijn de gaskamers van
Auschwitz en Sobibor nooit gebombardeerd?
Om met het eerste te beginnen: natuurlijk heeft men zich in Londen wel

eens de vraag gesteld of het zin had, de Royal Air Force te verzoeken, de
spoorlijn naar Nieuweschans te bombarderen; die vraag is ontkennend
beantwoord: afgezien nog van het feit dat men het niet bij het bombarderen
van die ene spoorlijn zou kunnen laten (er waren ook spoorweg-grens-
overgangen bij Coevorden en Oldenzaal en twee bij Enschede, om niet
verder zuidwaarts te gaan), nam men aan dat eventuele schade spoedig her-
steld zou worden - trouwens, als men de spoorlijnen uitschakelde, zou het,
zo veronderstelde men, de bezetter mogelijk zijn, de te deporteren Joden in
gevorderde autobussen naar een willekeurig station in Duitsland te brengen
waar de deportatietrein gereed zou staan. Er zijn éénmaal bommen op Wes-
terbork gevallen: op 30 mei '44 (twee personen in de barak van de Barne-
velders kwamen toen om het leven) - dat is, precies als bij het concentratie-
kamp Amersfoort het geval was, een aanval geweest op wat men 'een
gelegenheidsdoel' noemde. Bij dat alles moet overigens bedacht worden
dat, zoalswij in ons vorige deelvermeldden, deminister-president enminister
voor de algemene oorlogvoering van het koninkrijk, prof Gerbrandy, er
pas begin december '43 van overtuigd was dat ook de uit Nederland gede-
porteerde Joden in 'Polen' systernatisch waren of werden uitgeroeid.
Misschien had sabotage aan een van de kleine spoorbruggen in de lijnen

die van Westerbork/Hooghalen naar Duitsland voerden, een iets langduriger
effect gehad dan bombarderen. Wij nemen aan dat dergelijke sabotage-acties
(die door het bestaan van de Railwacht van de Nederlandse Spoorwegen
ernstig bemoeilijkt werden) wel eens door illegale groepen overwogen zijn -
deze hadden evenwel maar heel weinig bruikbare sabotage-middelen. Van
de lente van '42 tot de herfst van '43 viel alles wat de Special Operations
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