
BOMBARDEMENTEN OP DE GASKAMERS?

een heel andere zaak. De Amerikaanse techniek was om van grote hoogte
(ook om het Auschwitz-complex stond Duits luchtafweergeschut en er
hingen Duitse sperballons) een 'bommentapijt' te laten vallen op een doel
dat in de speciale richttoestellen waargenomen werd. Dat 'bommentapijt'
viel nogal eens naast het doel of slechts gedeeltelijk er op en de Krematoria
van Birkenau waren qua uitgestrektheid niet in de verste verte te vergelijken
met installaties als in Monowitz en Blechhammer. Anders gezegd: het wel-
slagen van een aanval op de Krematoria was twijfelachtig - zeker was alleen
dat bij zulk een aanval, gegeven het feit dat de Krematoria midden in een uit-
gestrekt kamp lagen, vele duizenden gevangenen om het leven zouden
komen. Wij zijn er van overtuigd dat talrijke gevangenen, die dag aan dag
de schoorstenen der Krematoria zagen roken, het desondanks zouden hebben
toegejuicht indien men de aanvalondernomen had - wij kunnen ons ander-
zijds indenken dat men er aan Geallieerde zijde zwaar aan getild heeft dat
eigenlijk alleen vaststond dat men onder de gevangenen duizenden doden zou
maken. Of was het toch verantwoord, de poging te ondernemen? Ja, was
het niet, hoe afschuwelijk het ook zou zijn om zoveel slachtoffers te maken,
van primair belang, althans te pogen, een fabriek te vernietigen waar aan de
lopende band tien- ja honderdduizenden mensen vermoord werden? Wij
menen van wel - maar toen eind augustus '43 aan de commandant van het
Poolse Ondergrondse Leger (Army Krajowa), die precies wist wat in
Auschwitz-Birkenau geschiedde en die in regelmatig zendverkeer met
Londen stond, gevraagd werd of hij een bombardement van Auschwitz-
Birkenau zinvol achtte, antwoordde hij: neen. 'This bombing', zo lichtte ons
in '70 een Poolse deskundige in, 'never took place, because the Polish underground
authorities were afraid that the only result would be a massacre of the prisoners.'
Misschien zouden als gevolg van een bombardement wèl grote aantallen
gevangenen kunnen ontsnappen, maar zij zouden, gemillimeterd als zij
waren, met hun gestreepte kleding en met een getatoeëerd nummer op hun
onderarm, gemakkelijk herkenbaar zijn en zouden dus onmiddellijk moeten
onderduiken. Welnu: 'The Polish underground and the Polish villages around
Auschwitz could not have absorbed the thousands of prisoners of many nationalities.'l

Is daarmee nu alles gezegd? Bepaald niet.
In ons vorige deel wezen wij er reeds op dat de regeringen van de Verenig-

de Staten en Engeland eind' 42 op concrete berichten over de uitroeiing der
Joden uitgesproken lauw gereageerd hadden. Wantrouwde men die berich-
ten? 'Het is mogelijk', schreven wij, maar 'vast staat in elk geval dat die

1Brief, 6 febr. 1970, van]. Garlinski.


