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gaan verzamelen. Wij betreuren het dat de Nederlandse illegale organisaties
niet beseft hebben dat hier ook voor hen een taak lag - wij beschouwen het
als een ernstige beleidsfout van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode
Kruis dat het, na de belangrijke mededelingen van Jean Friedrich in mei' 43,
dat gehele jaar door niets anders gedaan heeft dan een klein aantal proef-
pakketten af te zenden en onnozele brieven te schrijven aan de Komman-
danten van Duitse concentratiekampen of zij zo vriendelijk wilden zijn, de
namen en de nummers van Nederlandse gevangenen op te geven. Onjuist
beleid achten wij het ook dat het hoofdbestuur in '44, toen het de arbeid van
mevrouw Ross-Regeur onder zijn hoede genomen had, er mee is voort-
gegaan, afdelingen van het Rode Kruis te ontraden, ook maar te pogen
pakketten te zenden aan gevangenen van wie die afdelingen kennelijk de
namen en 'adressen' reeds bezaten of alsnog hoopten te verkrijgen; de
afdeling Maastricht heeft toch pakketten verzonden - een deel is aangeko-
men.

Hulp aan gevangenen in Duitse gevangenissen was, schijnt het, van sep-
tember '43 af aan het Nederlandse Rode Kruis toegestaan, maar van de mate
waarin die hulp geboden is, hebben wij geen denkbeeld. Zij heeft (het
hoofdbestuur heeft er zich in zijnnaoorlogse verdediging nooit op beroepen)
vermoedelijk maar heel weinig om het lijf gehad en als dat vermoeden juist
is, zou een nieuw bewijs gegeven zijn voor laakbare passiviteit.

Dan kunnen wij voorts het beleid van de Zwitserse regering die in de
zomer van '43 weigerde, het Internationale Rode Kruis de beschikking te
geven over de (naar verhouding) uiterst geringe voedselhoeveelheden die
voor uitbreiding van de hulp aan concentratiekamp-gevangenen nodig waren,
slechts als nationaal egoïsme karakteriseren - een beleid ook waartegen de
bestuursleden van het Internationale Rode Kruis verzuimd hebben, stelling
te nemen. Hoogst betreurenswaardig is verder dat de Engelse en de Ameri-
kaanse autoriteiten pas in juni '44 (als gevolg van de pressie van de Ameri-
kaanse War Refugee Board) bereid waren, de blokkade op te heffen ten gunste
van de concentratiekamp-gevangenen,

Dat maar weinig Nederlanders onder die gevangenen van die opheffing
geprofiteerd hebben, is duidelijk gevolg geweest van het feit dat de adjunct-
gedelegeerde van het London Committee bij het Internationale Rode Kruis,
Flugi van Aspermont, ondanks de moeite die mevrouw Ross-Regeur zich
gaf, over te weinig namen en volledige 'adressen' van Nederlandse gevange-
nen beschikte. De toenmalige voorzitter van hetLondon Committee, baron van
Harinxma thoe Slooten, schreef eind juni' 44 in het Londense weekblad Vrij
Nederland in antwoord op een ingezonden stuk, dat het zenden van pakketten
naar concentratiekampen 'langs Rode-Kruis-weg, d.w.z. door bemiddeling


