OORDEEL VAN DE PAKKETTENCOMMISSIE

‘Wij onderschrijven die conclusie, met dien verstande dat wij het woord
‘duizenden’ onjuist achten en de vermelding van één belangrijke factor
missen : Gerbrandy’s wens, door de meeste ministers gedeeld, om de lijn van
de oorlogvoering perfect strak te houden — een wens die op zichzelf te waar-
deren valt maar die, wat de mogelijke hulp aan de slachtoffers van het Duitse
terreursysteem betreft, over zijn doel heengeschoten is.

Waarom wij het woord ‘duizenden’ onjuist achten, willen wij eerst toelich-
ten ten aanzien van de Schutzhiftlinge, vervolgens van de gedeporteerde Jodenl

Blijkens de cijfers die wij aan het slot van hoofdstuk 5 gaven, zijn in totaa.
ruim elfduizend Nederlandse Schutzhiftlinge in de concentratickampen in
Duitsland opgesloten van wie, volgens onze schattingen, ca. vierhonderd
overleden zijn v6ér begin ’43, ca. vierhonderdvijftig tussen begin ‘43 en
september 44 en ca. drieduizendhonderdvijftig na september ’44. Véér
begin ‘43 was het voor officiéle instanties niet mogelijk, pakketten aan
concentratickamp-gevangenen te sturen; het begrip ‘duizenden’ kan dus
slechts slaan op de vierhonderdvijftig die tussen begin '43 en september ’44
en de drieduizendhonderdvijftig die na september "44 om het leven gekomen
zijn ~ maar voor die drieduizendhonderdvijftig was als gevolg van de Spoor-
wegstaking hulp uit Nederland niet langer mogelijk. Aangenomen nu dat
hetzij het Nederlandse Rode Kruis, hetzij de illegaliteit véér september 44
een organisatie zou hebben opgebouwd om systematisch de namen en ‘adres-
sen’ te verzamelen van dicgenen die naar concentratickampen in Duitsland
overgebracht waren, dan zou al door de inkrimping van het postverkeer,
welke gevolg was van de Spoorwegstaking, die organisatie veel trager zijn
gaan werken — en dan moest men die gegevens ook nog naar Genéve zien te
krijgen! Waarbij dan nog komt dat de pakketverzending uit Genéve van de
herfst van "44 af in hoge mate belemmerd werd door de bombardementen
op het Duitse spoorwegnet.

Nu de gedeporteerde Joden.

Aan hen kon men slechts op aanmerkelijke schaal pakketten zenden voor-
zover zij in Theresienstadt of Bergen-Belsen waren. Wat Theresienstadt
betreft: van de uit Nederland gedeporteerden zijn de meesten te gronde ge-
gaan niet doordat zij te weinig pakketten ontvingen maar doordat zij naar
Auschwitz doorgezonden werden. Wij hebben niet de indruk dat uit de
Nederlandse groep velen gestorven zijn na afloop van de deportaties naar
Auschwitz, anders gezegd: in de laatste maanden van de oorlog. Toen zijn
daarentegen nagenoeg allen omgekomen van de ca. zeventienhonderd
slachtoffers uit de naar Bergen-Belsen gedeporteerde groep. Zouden velen
hunner in leven gebleven zijn als men naar Bergen-Belsen meer pakketten
gezonden had ? Het is moeilijk te beoordelen, maar wij betwijfelen het. Van
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