
HULP VAN BUITEN

Wij hebben dit deel gewijd aan de weergave van lot en lijden van die groepen
Nederlanders die in de jaren van de Duitse bezetting als het ware uit de
samenleving gelicht werden, Buiten die samenleving kwamen zij te staan,
maar niet buiten het relaas dat wij, als uitvloeisel van onze opdracht, in de
lange reeks delen van ons werk te ontvouwen hebben. Wij menen veeleer,
dat wij met geen deel sterker dan met dit, het achtste, onderstreept hebben
waar het, in Europa, in de tweede wereldoorlog om ging: hij was niet alleen
een machtsstrijd maar, in het perspectief van de westelijke wereld, ook en
vooral een strijd tegen een ideologic, het nationaal-socialisme, en tegen het
daaruit voortvloeiend systeem, die beide hun misdadig karakter nergens
duidelijker onthuld hebben dan in de verschijnselen en gebeurtenissen waar-
van in de voorafgaande hoofdstukken sprake was. De eoncentratie- en de
vernietigingskampen zijn niet een toevallig nevenproduct geweest van het
Derde Rijk, maar zij vormden er een wezenlijk onderdeel van. Wanneer er
dan ook groepen waren die recht hadden op een maximum aan hulp van
allen die het Derde Rijk ten val trachtten te brengen, dan juist diegenen die
het bitterst leden onder de meedogenloze vervolging die van de macht-
hebbers van dat rijk uitging.
Wat de Nederlanders onder die vervolgden betreft, hebben wij naar

onze mening aangetoond dat zowel de officiële instanties in Den Haag als die
in Londen in belangrijke opzichten jegens hen tekortgeschoten zijn.
Daarbij merken wij tenslotte op dat men naar ons oordeel dit falen in zo-

verre aan de Londense instanties zwaarder moet aanrekenen dat zij niet
handelden onder de gestadig toenemende, steeds benauwender druk van de
bezetting. De Londense regering kon in vrijheid opkomen voor de belangen
van het koninkrijk en die van al zijn burgers en ingezetenen.

Juist om die vrijheid van handelen te behouden, waren koningin Wilhel-
mina en de leden van het kabinet-de Geer op de dag waarop de Duitse
invasietroepen de Grebbelinie doorbraken, maandag 13 mei '40, naar
Engeland uitgeweken.
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