
'U BENT DEFAITISTEN EN DESERTEURS!'

tussen de middag de koningin, die in Londen was, inderdaad ingelicht
had, werd om half vijf bij haar verwacht. Albarda rapporteerde dat hij
niets bereikt had. Men was juist bezig, Gerbrandy er toe te bewegen, zelf
nog een beroep te doen op Steenberghe en Welter, toen er een telefoontje
kwam van van Tets, de directeur van het kabinet der koningin: Steenberghe
en Welter waren bij hem verschenen en hadden hun ontslagaanvragen
ingediend. 'Dit bracht', schreef Albarda daags daarna aan van den Tempel,
'de zaak in een schier hopeloos stadium. Toch verzochten wij nog aan
Gerbrandy dat hij H. M. zou suggereren, dat zij de beide heren tot een
onderhoud zou uitnodigen, bij welk onderhoud zij dan gelegenheid zouden
hebben, hun ontslagaanvraag in te trekken."
Waren Steenberghe en Welter daartoe bereid? Welter zonder twijfel.

En Steenberghe? Ook deze. 'Als Gerbrandy', zo zei hij ons in december '55,
'mij zijn excuses had aangeboden voor zijn beledigingen en gezegd had,
er voor te zullen zorgen dat dit soort zaken niet meer zouden gebeuren,
had ik hem nog een kans gegeven." Vooral doordat al zijn ambtgenoten,
van den Tempel als eerste, hadden doen blijken dat zij vonden dat Steen-
berghe en welter het incident opgeblazen hadden, moet Steenberghe beseft
hebben dat hij te hoog gespeeld had. De beslissinglag evenwel niet langer
bij welter of hem, maar bij de koningin en de minister-president.
Gerbrandy stond ambivalent tegenover afwijzing van het verzoek om

ontslag (hij had op Steenberghe enWelter veel tegen, maar zag hen, vooral
Steenberghe, als capabele ministers), bij de koningin daarentegen was geen
zweem van aarzeling of onzekerheid: zij had, al liet zij dat als koningin
nooit blijken, een zekere weerstand tegen katholieke ministers, zij zag
Steenberghe en Welter vooralook door hun actie tegen van 't Sant (tot
wiens ontslag als hoofd van de CID Steenberghe in belangrijke mate
bijgedragen had) als persoonlijke tegenstanders, zij wist dat zij haar bij de
formatie van Gerbrandy's tweede kabinet hadden gedwarsboomd, zij
was van mening dat zij in Gerbrandy háár hadden willen treffen ('Het ging
tegen mij! Het ging tegen mij!' zei zij korte tijd later tegen Bolkestein''), en
ze was geen moment van zins, de ontslagaanvragen niet als definitief te
beschouwen. Gerbrandy rapporteerde op woensdag 16 oktober in de
ministerraad, 'dat H. M. resoluut had geweigerd, enige toenaderingsstap
te doen en het ontslag wilde verlenen/"

1 Brief, 16 okt. 1941, van Albarda aan van den Tempel. 2 Steenberghe, IS dec.
1955. 3 Bolkestein: 'Herinneringen en beschouwingen', p. 27. • Brief, 16 okt.
1941, van Albarda aan van den Tempel.

223


