GERBRANDY'S EERSTE JAAR

‘de vit Indié tot mij komende raadslieden der Kroon als waardevolle schakels
tussen Groot-Nederland onder de keerkringen en mij persoonlijk en de rijks-
regering . . . De heren van Mook en Kerstens komen vers uit het Indische leven
en hebben alle belangrijke gebeurtenissen tot op hun vertrek meegemaakt’ —

vertrokken waren zij toen evenwel nog niet. Beiden waren nog in Indié
toen Japan op 7 december ’41, negen dagen na de toespraak van de koningin,
toesloeg.
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