HOOFDSTUK 4

Indié bedreigd

Sinds het begin van de jaren "30 had Japan zijn macht op het vasteland van
Azié voortdurend uitgebreid. Het had (zie kaart II op pag. 231) in '31
Mandsjocrije en in "33 Noord-China bezet, was in ’37 in een volslagen oorlog
beland met de Chinesc nationalistische regering (die zich diep in China, in
Tsjoengking, ging vestigen) alsmede met de zelfstandig opererende Chinese
communisten, had in '38 de grote Chinese havensteden aan de zuidkust
bezet, in maart '39 het eiland Hainan en in mei de Spratly-eilanden ten
noorden van Borneo. In september "40, na Frankrijks ineenstorting, dwong
Japan de regering van maarschalk Pétain de concessie af dat het in het noorden
van de Franse kolonie Indo-China een garnizoen mocht legeren en er
enkele vliegvelden aanleggen. Op 23 september trokken de Japanse troepen
Indo-China binnen - vier dagen later ondertckenden Japan, Duitsland en
Italié het z.g. Driemogendhedenverdrag. Dat verdrag bracht weliswaar geen
enkele reéle codrdinatie tot stand tussen de Duits-Italiaanse en de Japanse
oorlogvoering, maar het maaktc Japan voor het oog van de wereld toch
wel tot volledig bondgenoot van Duitsland dat Engeland poogde te ver-
nictigen. Eigenlijk kwam het Driemogendhedenverdrag hierop neer dat
Japan Duitsland (Italié telde nauwelijks mee) de vrije hand liet in Europa en
Afrika, en Duitsland aan Japan steun beloofde om in Azié de (zoals de
Japanners dat noemden) ‘Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer’ op te
bouwen: een fraaie term voor Japanse overheersing en exploitatie van een
nog vaag-omgrensd maar groot gebied. Het werd met dat alles de Ameri-
kanen steeds duidelijker dat zij aan die Japanse expansie een halt moesten
toeroepen. Zij hadden sterke troeven in handen. Aardolie was een van de
belangrijkste grondstoffen der Japanse oorlogseconomie; de sterke Japanse
vloot had, om te beginnen, stookolie, de Japanse luchtmacht benzine nodig.
Japan moest evenwel 9o %, van zijn aardolie importeren: zes-zevende uit de
Verenigde Staten, één-zevende uit Nederlands-Indié.

In de zomer van 41, kort na het begin van Duitslands aanval op de
Sowjet-Unie (een aanval waardoor ook Japan volledig verrast werd),
besloten de Japanse machthebbers tot voortzetting van de opmars in zuide-
lijke richting: Japan zou nu ook de zuidelijke helft van Indo-China bezetten
maar overigens Jangs diplomaticke weg trachten, oorlog met de Verenigde



