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belangrijkste ministers en van de staven van leger en vloot definitief tot
oorlog besloten; het Japanse eskader dat toen alnaar Pearl Harbor onderweg
was, kreeg opdracht door te varen en de Pacific Fleet te vernietigen en in de
havens van Indo-China werden drie grote convooien gevormd om de
landingen in Thailand en op Malakka uit te voeren.

*

Wij hebben in het voorafgaande samengevat wat wij in deels van ons werk
(in de paragraaf 'Pearl Harbor' van hoofdstuk 7) beschreven hebben. Die
samenvatting leek ons noodzakelijk. Wij zullen in dit hoofdstuk, wat de
periode mei '40-december '41 betreft, de gebeurtenissen in en met Neder-
lands-Indië beschrijven in het perspectief van de regering te Londen (op wat
in Indië in die periode geschied is, komen wij in deel II, Nederlands-Indië,
in bijzonderheden terug) - dan moesten wij toch eerst de lezer nog eens
scherp voor ogen stellen, hoe het tot de oorlog in de Stille Oceaan gekomen
is waarin ook het koninkrijk der Nederlanden betrokken zou worden.
Achteraf gezien lijkt het of de beschreven gebeurtenissen elkaar met fatale
onafwendbaarheid opgevolgd zijn - 'onafwendbaar' lijkt het historisch
verloop evenwel alleen in het latere perspectief; zekerheid wat de Japanners
voornemens waren te doen, had niemand en hadden dus ook Roosevelt en
Cordell Hull niet. Daarbij was van belang dat niet alleen bij de Amerikanen
maar ook bij de Britten de neiging bestond om, van de superioriteits-
gevoelens van beide volkeren uit, schrom.elijk te onderschatten waartoe
Japan op militair gebied in staat zou zijn. De Britse Chiefs of Staf[ meenden
bijvoorbeeld dat de vliegtuigen die de Japalmersbij hun actie zouden kunnen
gebruiken, volstrekt verouderd waren, zodat de Japanse luchtmacht nog
minder zou kunnen presteren dan de Italiaanse. Een Austrahsche stafofficier
had in '41 lange gesprekken met de hoogste officieren van de Britse vloot,
het Britse leger en de Britse luchtmacht uit de staf van de Britse opperbevel-
hebber te Singapore. 'I shall never forget', schreefhij later, 'the overall opinion
they gave us of the Japanese Army and Airforce. It can be summed up by the
expression used by the Arm.y man who had been in Shanghai and Hongkong:
'The Japanese Army is a bubble waiting to be pricked'.'l Generaal Douglas

1 (Government of Australia, Australian War Memorial) Australia in the War of 1939-
1945, Series I: Army, dl. 4: Lionel Wigmore: The japanese Thrust (1957), p. 82
(verder aan te halen alsWigmore: The japanese Thrust).
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