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voor, een regeling te treffen waaruit zou kunnen voortvloeien dat Engeland
door een Japanse greep bijvoorbeeld naar de aardoliebronnen van Borneo
(Kalimantan)! automatisch met Japan in oorlog zou geraken. Na Colijns
stap kwam het slechts tot technische besprekingen op luchtvaartgebied
waarbij de Engelsen trachtten te bevorderen dat de militaire vliegtuigen
welke Nederlands-Indië ging aanschaffen, van een type waren dat latere
samenwerking zou vergemakkelijken, en voorts werd aan Colijn geadvi-
seerd, meer aandacht te besteden aan de verdediging van Indië. Inderdaad,
in de jaren '37 t.e.m. '39 vroeg zijn kabinet (dat in juni '39verdere samen-
werking met Engeland afweesê) gelden aan voor de aanschaf van 72 vlieg-
boten ten behoeve van de Marineluchtvaartdienst in Indië (die vliegboten
dienden in de eerste plaats voor de verkenning op lange afstand), van 39
bommenwerpers voor de afdeling Militaire Luchtvaart van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (het Knil) en van één moderne kruiser.
Er werd in die tijd in de pers in Indië veel actie gevoerd voor de aan-

schaffing van zwaardere eenheden dan kruisers: slagkruisers, d.w.z. vrij
snelle, zwaarbewapende eenheden (maar minder zwaar bewapend dan
slagschepen) die tussen de 25 000 en 30 000 ton waterverplaatsing hadden.
Vice-admiraal Furstner was een enthousiast voorstander van de bouw van
slagkruisers; hij richtte begin april '39 een memorie tot de koningin (wij
haalden dit stuk al aan in Voorspel, hoofdstuk IS, paragraaf 'Achterstand')
waarin hij beredeneerde dat Nederland met vier slagkruisers Indië's veilig-
heid voor 96 % zou kunnen waarborgen. De regering besloot in '39 tot de
aanbouw van drie slagkruisers, elk groot 27 000 ton en voorzien van de
nodige entourage aan kleinere eenheden als torpedobootjagers en onder-
zeeboten. Op 30 april '40 verwierf een wetsontwerp, strekkende tot deze
belangrijke uitbreiding van de Koninklijke Marine, in Batavia de steun van
de Volksraad (die er advies over had moeten uitbrengen), maar dat ontwerp
was in Den Haag op Ia mei '40 nog niet in behandeling genomen en het
slagkruiser-plan was dus een papieren plan gebleven.
Medio april' 40 toen de Duitse aanval op Nederland nog slechts dreigende

was, sprak de Japanse regering in een officiële verklaring haar bezorgdheid
over de positie van Nederlands-Indië uit. Toen die Duitse aanval op Ia mei

1Met betrekking tot Nederlands-Indië gebruiken wij de geografische namen die
in de tweede wereldoorlog in zwang waren; wij zullen in de hoofdstukken 4 en 5
de huidige Indonesische namen, als zij in belangrijke mate afwijken, telkens één
keer toevoegen. 2 In die maand werden Nederland en de Verenigde Staten uit-
genodigd, waarnemers te zenden naar Brits-Franse stafbesprekingen te Singapore;
beide regeringen weigerden.
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